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KIJK!

Laat je verrassen door het werk
van Gods Geest
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KUK! LAAT JE VERRASSEN DOOR HET WERK VAN
GODS GEEST!

In dit boekje treft u aan het programma van activiteiten opgesteld door
de Taakgroep Vorming en Toerusting. Het programma is niet helemaal
definitief. Op het moment van opstellen is er een vacature voor een
pastor door het vertrek van ds. Meijles. U doet er goed aan dus ook
vooral mededelingen via Kerknieuws, beamer en andere media in de
gaten te houden.

De kop van dit voorwoord noemt het thema van de PKN voor het
seizoen 2025-2026. Kijken? Wat zien we als we om ons heen kijken?

We moeten erkennen dat we dan vaak niet erg hoopvol worden.
Oorlogen in Oekraine, Gaza, Soedan. Democratieén in gevaar door
leiders die zich autocratisch of zelfs dictatoriaal opstellen.

En je dan toch laten verrassen?

Ja, misschien wel juist dan! En die verrassing zit ‘m vaak dan niet in grote
dingen maar in kleine tekenen van hoop. In onderlinge ontmoeting
waardoor inspiratie en bemoediging gevonden wordt. En is inspiratie en
bemoediging niet bij uitstek het werk van Gods Geest?

In dit boekje weer een verscheidenheid aan activiteiten. We hopen dat u
aan deze activiteiten wilt komen deelnemen om inspiratie en
bemoediging op te doen. En die uitnodiging beperkt zich niet tot de
leden van onze eigen PKN-gemeente. Als kerk willen we midden in de
samenleving staan en de uitnodiging tot ontmoeting doen naar allen om
ons heen.

We wensen u een prachtig seizoen 2025-2026 toe!

Taakgroep Vorming en Toerusting.



KOFFIETIID OP WOENSDAGMORGEN

IEDEREEN IS WELKOM
ELKAAR ONTMOETEN, ELKAAR SPREKEN
ONDER HET GENOT VAN EEN KOP KOFFIE OF THEE

Inmiddels een bekend fenomeen in Op de Helte: samen koffiedrinken
om half tien op woensdagmorgen.

Even eruit, even andere gezichten zien, even een praatje of een fijn
gesprek, vrijwilligers die helpen koffie schenken en verschillende
mensen die aanschuiven.

Tijd: elke woensdagmorgen vanaf 09.30 - 11.00 uur, ook in de
zomermaanden

Plaats: Op de Helte

Contact: koffietijd@pkn-roden.nl of llse van Huffelen

T: 050-5017538
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GEZAMENLIJKE LUNCH OP DE EERSTE WOENSDAG
VAN DE MAAND

Afgelopen jaar waren er iedere eerste woensdag van de maand
middagmaaltijden in Op de Helte.

Ze worden bezocht door vaste gasten maar soms komt er ook iemand
langs die ons verrast. Soms blijven mensen na de koffieochtend en
vermaken ze zich met handwerken of spelletjes tot aan de lunch.

Soms spreken ook vrienden of goede kennissen met elkaar af om elkaar
en anderen te ontmoeten tijdens de lunch.

Er is altijd één van de pastores aanwezig, die vaak een verhaal of een
gedicht meebrengt, waardoor de gesprekken tijdens de lunch soms net
even wat meer verdieping krijgen.

Ook komend seizoen bieden wij deze woensdagmiddaglunch weer aan.
ledere eerste woensdag van de maand.

Belangstelling? Noteer dan de data alvast in je agenda:

Data: woensdagen 3 september, 1 oktober, 5 november en 3
december 2025; 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6
mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus en 2 september 2026.

Tijd: Inloop om half 12, het eten staat om 12.00 uur op tafel.
Opgave: graag van tevoren aanmelden bij:
Annie: 06-1072 1024 of Saakje: 06-3605 4905



CANTORU RODEN

De cantorij zingt ca. 10 keer per jaar in een zondagse kerkdienst.
We zingen o.a. in de Kerst(avond)dienst, in de Paascyclus en in de
Pinksterdienst. Ook zingen we elk
jaar in één of meerdere vespers
en vaak in de gedachtenisdienst.
We zingen 4-stemmig liederen uit
de koorbundel bij het Liedboek
maar ook zingen we andere
liederen die passen bij het
onderwerp van de kerkdienst.
Gemeenteleden reageren positief
op onze medewerking aan de diensten. Mede daardoor zijn we de
laatste jaren gegroeid naar 33 leden. Dat is een mooie ontwikkeling.
Echter, bij de tenoren en de bassen kunnen we nog wel wat versterking
gebruiken! Onze dirigent en cantor is Karel Stegeman. Hij is
afgestudeerd koordirigent en hij leidt onze cantorij op een heel
ontspannen manier met aandacht voor de teksten van de liederen en
veel aanwijzingen voor een mooie koorklank. Ook daardoor krijgen we
positieve reacties en zijn we gegroeid. Door het zingen in de cantorij
krijgen de woorden van de liederen voor mij meer betekenis. Ook is het
fijn om in de periode voorafgaand aan een dienst al bezig te zijn met het
thema van de dienst - denk aan Kerst en Pasen.

We repeteren in ‘Op de Helte’ op de dinsdagavonden van 19.30 - 21.30
uur. In de pauze drinken we een kopje koffie en is er gelegenheid om bij
te praten met elkaar.

Hou je van zingen, kom dan zingen bij de Cantorij. Je bent van harte
welkom.

Tijd: elke dinsdagavond van 19.30 — 21.30 uur, met een pauze
Plaats: Op de Helte

Contact: Wieger Vonk

E: vzcantorij@pkn-roden.nl

T: 050-5010412
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BREVIERGEBED OP WOENSDAGOCHTEND

Het breviergebed gaat weer terug naar de woensdagochtend! Je bent van half
negen tot negen uur van harte welkom om mee te bidden.

Het brevieren is een oude traditie die nog altijd voortleeft in de kloosters en bij
de katholieke geestelijkheid. Het ochtendgebed bestaat uit een lied, drie
psalmen, een bijbeltekst, stilte en (voorgeschreven) gebeden.

Zo komen de woorden niet op in ons eigen binnenste, maar worden ze ons
aangereikt. Het weten dat precies deze woorden op zo veel plekken in de
wereld ook worden gebeden verbindt ons met elkaar, zelfs zonder te weten
met wie precies.

Je bent van harte welkom.

Datum:
Plaats:
Tijd:
Opsgave:
E:

T:

elke woensdagochtend
Jacobskerk Roderwolde

8.30 uur, behalve bij vakanties
geen opgave nodig
svandijk@pkn-roden.nl
06-3959 1901
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Elke vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur staat voor zover mogelijk de deur van de
Catharinakerk open. Welkom voor een moment van rust en om in stilte een

STILTE

kaars aan te steken.

Zondag 26 oktober is de landelijke Dag van de Stilte; in de morgenviering zal er
aandacht zijn voor stilte en ’s middags is de stilteplek in de Catharinakerk een

aantal uren toegankelijk. In de Stille Week voor Pasen 2026 zal de
Catharinakerk enkele uren open zijn om de stilte te ervaren.

Data:

Plaats:
Tijden:

Info:

A R

LS e S

elke vrijdag, zondag 26 oktober, Stille Week 2026
Catharinakerk

zie ook Kerknieuws en website: www.pkn-roden.nl
Tineke de Groot

stilteplek@pkn-roden.nl


http://www.pkn-roden.nl/
mailto:stilteplek@pkn-roden.nl

HOLY STITCH
we ‘steken’ weer van wal!

Elke derde dinsdag van de maand vaste prik: dan komt het groepje
creatievelingen op handwerkgebied onder de naam ‘Holy Stitch’ bij elkaar.
Breisteken, haaksteken, borduursteken, het maakt ons niet uit. Haak je ook
aan? WELKOM!

Wat doe je dan?

Je neemt het handwerk mee waar je op
dat moment mee bezig bent. In de
gezellige, grote kring delen we met elkaar
wat we weten over bolletjes & wolletjes,
patronen, verschillende steken,
verkoopadressen, kortom: over alles wat
te maken heeft met handwerken.

Wie doen er mee? In de loop van de jaren zijn we wtgegroeld tot een groep
van ongeveer 25 leden, maar er kunnen natuurlijk altijd meer bij! Man, vrouw,
oud, jong: het maakt ons niet uit.

Wat als ik niet goed kan handwerken? Geeft niks, wij helpen je graag op weg
en helpen je aan ideeén.

Wat is het doel van deze ‘steekclub’? Elkaar helpen met lastige steken,
technieken, ideeén en steken uitwisselen. Maar ook het neveneffect is
belangrijk: door de maandelijkse ontmoeting leer je elkaar wat beter

kennen en worden er ook buiten Holy Stitch om afspraken gemaakt.

Data: dinsdag 16 september, 21 oktober, 18 november en 16
december; in 2026: 20 januari, 17 februari, 17 maart en 21
april.

Plaats: hal in Op de Helte

Tijd: dinsdagmiddagen: 14.00 - 16.00 uur

Opgave: Ada Waninge-Vrieswijk.

E: a.waninge@pkn-roden.nl

T: 050-5012787

Kosten: geen

llse van Huffelen-Ludwig en Ada Waninge-Vrieswijk
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BIJBELKRING

We lezen stug verder. Na zes jaar, zijn we bijna door het bijbelboek
Genesis heen. Maar er zijn nog vele andere boeken te lezen. We leggen
de teksten in verschillende vertalingen naast elkaar. We praten over de
teksten zelf en brengen onze ervaringen daarbij in.

Gaande de jaren ontdekten we steeds meer, hoe onze eigen biografie de
woorden verrijken. Maar ook omgekeerd: hoe de bijbelse begrippen
onze eigen biografie dieper doen verstaan. We beginnen om half acht en
sluiten steeds met een gebed af rondom de klok van negen uur. Van
harte welkom, ook als je eerder niet meedeed.

Data:

Plaats:
Tijd:

Opgave:

E:
T:

donderdagen 19 sept., 2 en 23 okt., 13 nov., 4 en 18 dec.,
15 jan., 5 en 26 febr., 19 maart, 9 en 30 april, 21 mei en
afsluiting op 11 juni 2026.

Op de Helte

19.30 - 21.00 uur

ds. Sybrand van Dijk

svandijk@pkn-roden.nl

06-3959 1901
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NATUUR — WERK - OCHTEND OP 27 SEPTEMBER 2025

GROEN 1
Wegens succes, Werkgroep Groene Kerk
Voorzitter: Bert Schutte
herhaald ! T 050-5019432
E groenekerk@pkn-rocen.nl

Op zaterdag 27 september willen we weer met liefhebbers uit onze gemeente
de natuur in. Om meer te zien en te horen over in dit geval het Mensinghebos,
maar ook om de handen uit de mouwen te steken.

Ons planis om rond 09.30 uur te verzamelen op de parkeerplaats aan de
Mensingheweg schuin tegenover de sterrenwacht. Van daaruit een wandeling
te maken richting de heide en daar, onder deskundige leiding van de
boswachter, aan de slag te gaan. Aan de slag gaan kan snoeiwerk zijn,
boompijes trekken of andere zaken die aangepakt moeten worden om de
biodiversiteit te ondersteunen.

Dus voor de liefhebbers: blok 27 september van 09.30 tot 12.00 uur alvast in je
agenda. Voor koffie limonade en koek wordt gezorgd. Meer details volgen in
Kerknieuws en op de website: www.pkn-roden.nl

Datum: zaterdag 27 september
Plaats: parkeerplaats Mensingheweg
Tijd: 9.30 uur

Opgave: Bert Schutte

E: groenekerk@pkn-roden.nl
Kosten: geen
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THEETIJDGESPREKKEN

Voor mensen die graag eens
in een groepje van gedachten
wisselen over persoonlijke,
maatschappelijke- of
geloofsthema’s organiseer ik
ook dit seizoen
‘Theetijdgesprekken’.

De thema’s bespreken we met
elkaar. Vorig seizoen ging het
bijv. over rentmeesterschap
aan de hand van een tekst uit .
Genesis. Ook hebben we ’l\»
gesproken over het verlies van

je partner. Het kan dus een thema op het gebied van geloof zijn of een
maatschappelijk - of persoonlijk thema.

Het maximaal aantal deelnemers is acht personen. De gesprekken
vinden plaats op maandagmiddagen om 15.00 uur.

Data:: 29 september, 10 november 2025, 19 januari, 2 maart, 20
april 2026

Plaats: Op de Helte (lokaal 2)

Tijd: 15.00 uur

Opgave: zouden de deelnemers van vorig jaar zich opnieuw willen

aanmelden als ze ook dit seizoen mee willen doen?
Hebt u vervoer nodig gelieve dit aan te geven bij de

opgave.
Graag opgeven voor 24 september bij pastor Geertje van der Meer
E: gvandermeer@pkn-roden.nl
T: 06-4262 3575

10


mailto:gvandermeer@pkn-roden.nl

SAPACTIE

Appels, appels, appels... en ook peren ...

Heb je misschien dit jaar ook weer een overvloed aan appels en /of
peren in de tuin? Loop je zoals altijd een beetje te leuren met de oogst?
Ook al zijn je appels en peren niet zo fraai om te zien maar prima van
smaak.

Op zaterdagmorgen 4 en 11 oktober
verzamelen wij van de werkgroep
Groene Kerken appels en peren bij Op
de Helte tussen 11.00 en 12.00 uur en
brengen ze naar Groningen om er daar
in een bedrijf heerlijke sap van te laten
maken.

De pakken sap zullen we later verkopen.
De (netto) opbrengst van deze verkoop
is bestemd voor de Voedselbank in Noordenveld.

Zo hopen wij als werkgroep Groene Kerken weer een stapje te zetten op
weg naar een duurzamer en rechtvaardiger samenleving. Doe je mee?
Op zondag 28 september kunt je, desgewenst, na de kerkdienst een krat
mee naar huis nemen om dat op zaterdag 4 of 11 oktober gevuld in te
leveren.

Is het vervoer en misschien ook het rapen van de appels en peren voor
jou een probleem? Laat het ons weten: groenekerk@pkn-roden.nl

Dan nemen wij contact met jou op.

Data inleveren: zaterdag 4 en 11 -
oktober 2025 il Werkgroep Groene Kerk
Waar: Op de Helte Voorziter: Bert Schutie
", T 050-5019432
led: 11.00 -12.00 uur E groenekerk@pkn-roden.nl
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ZONDAGMIDDAGVERHALEN EN SAMEN ETEN

Namiddagen rondom de bijbel voor kinderen, ouders en andere
nieuwsgierigaards met daarna een gezamenlijke avondmaaltijd.

Dit is alweer het derde seizoen ‘Zondagmiddagverhalen’. Een activiteit
die in eerste instantie is gericht op gezinnen maar waar andere
gemeenteleden van harte bij
w worden uitgenodigd. Meestal
zijn er rond de tien kinderen en
» tien ouderen/ouders.
< We beginnen om half vijf
gezamenlijk, gaan dan van 17.00
tot 18.00 uur in leeftijdsgroepen
uit elkaar zodat we passend bij

de leeftijd connectie zoeken met
de bijbeltekst en haar onderliggende thema’s.

Dit jaar gaan we in op de gelijkenissen van Jezus.
De verhalen die Jezus ter lering aan zijn toehoorders vertelde.
Superinteressant en leerzaam voor het leven van ons allen nu.

Data: 5 oktober 2025, 18 januari, 8 maart en 17 mei 2026

Plaats: Op de Helte

Begeleiding: Sybrand van Dijk, Toos Hoogesteger en Geertje van der
Meer

Opgave: voor de vrijdag voorafgaande aan de datum voor
‘Zondagmiddagverhalen’. Bij pastor Geertje van der Meer,

E: gvandermeer@pkn-roden.nl

T: 06-4262 3575

Verzoek: Wie wil ons één of meer van deze middagen helpen om
eenvoudige maaltijden voor ongeveer twintig personen te bereiden?
Graag dan ook reageren via bovenstaande contactpersoon.

12
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WANDELING DOOR DE ONLANDEN

Al lopend in dit oude landschap mijmer ik over het rijke verleden van
deze omgeving. Ik denk aan de monniken die uiteraard te voet vanuit
Aduard naar deze streek kwamen vanwege de uitstekende klei waarmee
men goede kloostermoppen kon bakken.

De klei zit hier hoog in de ondergrond. Door de
kleiige ondergrond loopt ook een prachtige
zandader waarop men uitstekend kon wonen:
Sandebuur.

En dat wonen werd al gedaan in de 11e eeuw.
Boute avonturiers waagden het erop om Roden
te verlaten en in het RoderWold een nieuw
bestaan op te bouwen.

We lopen vanuit de huidige Jacobskerk tegen de klok in een ruime boog
om de oude Jacobskerk. Ja, je leest het goed: er was ooit een eerdere
Jacobskerk in Roderwolde uiteraard bij de begraafplaats. In 1830 werd
de eerste Jacobskerk afgebroken en werd de huidige kerk gebouwd.
Roderwolde aan het belangrijke Peizerdiep die toegang gaf tot de
reuring in de stad Groningen.

Er valt nog veel meer te zeggen over de historie van Rowol maar dat
doen we dan tijdens onze wandeling.

De route start bij de kerk en we lopen in een rustig tempo ongeveer 7.5
kilometer. Na afloop drinken we nog een kopje koffie of thee in het
verenigingsgebouw.

Loop je mee??

Datum: woensdag 8 oktober 2025
Plaats: start Jacobskerk Roderwolde
Tijd: 13.00 uur

Opgave: Wilma van der Kolk

E: wevanderkolk@pkn-roden.nl
T: 050-5010030
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DE-DOE-HET-ZELVER

GEZELLIGE AVOND VOOR ALLE VRUWILLIGERS EN GEMEENTELEDEN

Het is weer zover; om de twee jaar
biedt de kerkenraad alle vrijwilligers in
onze gemeente, en dat zijn er veel, en
gemeenteleden een gezellige avond
aan. Op vrijdagavond 10 oktober
hebben we Ruurd Walinga bereid
gevonden ons te vermaken en na te
laten denken met zijn programma
De-Doe-Het -Zelver.
Walinga noemt zichzelf een christelijk
cabaretier en treedt regelmatig op met
verschillende shows Na afloop van deze voorstelling weet iedereen
waarom Jezus zoon van de timmerman was. De onhandige klusjesman
Douwe denkt alles te kunnen maken. Zeker als hij het familiebedrijf
heeft verlaten en voor zichzelf is begonnen. Toch komt hij erachter dat
hij het niet alleen kan in een schitterend meezinglied.
Natuurlijk is er gelegenheid om gezellig samen te zijn met hapje en
drankje na afloop en we hopen dat jullie allemaal komen. Neem ook
gerust iemand mee!

Datum: vrijdagavond 10 oktober 2025

Plaats: Op de Helte

Tijd: inloop vanaf 19.10 uur met koffie en thee, we starten om
19.30 uur

Opgeven: graag, i.v.m. de catering is het fijn als je je aanmeldt bij

Gerard Waninge
g.waninge@pkn-roden.nl
T: 06-1070 2573

m
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DRINKWATER: e 1 e —
VAN BRON TOT KRAAN STIRROR IO 081

Voorzitter: Bert Schutte

T 050-5019432
E groenekerk@pkn-roden.nl

We lezen en zien in de media steeds vaker over het schaarser worden
van onze belangrijkste levensbehoefte, namelijk schoon drinkwater.

De werkgroep Groene Kerken heeft daarom in haar jaarprogramma het
thema WATER centraal gesteld. Het doel van deze avond is om
informatie en bewustwording over het proces van drinkwater van bron
tot kraan met elkaar te delen.

Voor deze avond hebben
we vertegenwoordigers
van het Waterbedrijf
Groningen en Drenthe
uitgenodigd. Zij zullen VR-
brillen meenemen, zodat
we tijdens de inloop en in
de pauze kunnen beleven
hoe water wordt
ingenomen, geanalyseerd en gezuiverd. In een presentatie zullen zij
vertellen over het proces 'van bron tot kraan', over de uitdagingen waar
de waterbedrijven voor staan. Ook zullen ze tips geven hoe bewust(er)
en zuinig met drinkwater kan worden omgegaan en waarom dit zo
belangrijk is.

Kortom een interessante en leerzame avond!

Datum: woensdagavond 15 oktober 2025
Plaats: Op de Helte

Tijd: 19.30 uur

Opgave: Gerard Waninge

E: g.waninge@pkn-roden.nl

T: 06-1070 2573
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GELOOF EN POLITIEK

H.M. Kuitert

maar

Geloof
politiek

sen theologiach parspectist
op getoof an palitiek

Verkiezingen op 29 oktober 2025 in een gepolariseerde maatschappij op
het moment van schrijven. In onze samenleving zijn Kerk en staat
gescheiden. Zo hoort het ook. Maar dat betekent niet dat geloof en
politiek niets met elkaar te maken hebben. Ze komen elkaar
voortdurend tegen omdat ze zich allebei bezighouden met het
samenleven van mensen. Gaan geloof en politiek samen? En hoe dan?
Of is het een vis die kan fietsen; dat kan niet? Wij van de Taakgroep
Vorming en Toerusting zijn benieuwd vanuit welke vragen jij je laat
leiden bij het maken van je politieke keuzes.

Het gaat daarbij niet zo zeer om de vraag op welke politieke partij je
stemt; het gaat ook zeker niet om de ander te overtuigen of om gelijk.
Het gaat er wel om dat we naar elkaar luisteren, elkaar vragen durven te
stellen en antwoord willen geven.

Wij bedenken de vragen en in interactie met elkaar wisselen we de
antwoorden uit.

ledereen is van harte uitgenodigd om hier voor de verkiezingen met
elkaar over van gedachten te wisselen.

Datum: donderdagavond 23 oktober 2025
Plaats: Op de Helte, Touwslager 125
Tijd: 19.30 uur
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WORKSHOP RELIEF SCHILDEREN
‘Verrassende woorden in beeld ’

Op een hele andere manier tegen zaken aankijken. We praten over een
inspirerende (korte) tekst en wat deze voor je betekent. Aan de hand
van je eigen tekst, schilder je door een reliéf te ‘boetseren” met verf.
Ervaring is niet nodig. Deze workshop is speciaal voor jong en oud, dus

kom samen:-)
: -"-7 = //- ".//_-.-' f 3 ,‘"‘. e 3
= f'f" i ; e I_,f"

Datum: zaterdagmiddag 1 november 2025

Plaats: atelier Kleur & Idee

Adres: Touwslager 125 a, grenzend aan Op de Helte

Tijd: 14:00 uur —17.00 uur

Begeleiding: Judith Oosterhuis

Kosten: € 15,- per persoon

Inclusief: materialen en koffie/thee/ fris met wat lekkers

Tip: trek oude kleren aan!

Opgave: workshops@pkn-roden.nl o.v.v. email en tel. nummer
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DE BIJBEL EN JE LEVEN

Jongere generaties zijn niet vanzelfsprekend grootgebracht met de bijbel.
Wanneer ze belangstelling krijgen voor geloof en/of bijbel moeten ze daar zelf
wegen voor vinden en dat is wel eens lastig te midden van de drukte van het
dagelijkse bestaan. Toch weten/voelen velen dat het soms goed is om stil te
staan bij je leven met daarbij de bijbel als spiegel. Of andersom: dat je ontdekt
waar een bijbeltekst raakt aan je eigen leven of aan de tijd en cultuur waarin
wij leven.

Ook ik stapte als veertiger in
zo’n gespreksgroep voor
volwassenen rondom de
bijbel. Het was een
louterende ervaring en het
was voor mij de eerste stap
op weg naar mijn werk als
pastor. Momenteel doe ik vooral pastoraal werk onder de ouderen in deze
gemeente. Sinds een jaar ga ik ook een paar keer per jaar voor in Roden of
Roderwolde.

Dat voorgaan en vooral de overdenking op basis van een bijbeltekst is voor mij
altijd een heel proces. Vooral om aan te voelen hoe de tekst linkt aan het leven
van mijn hoorders. Daarom betrek ik bij dit proces graag mensen. Dit bracht
mij op het idee om de wat jongere gemeenteleden van onze kerk daarbij uit te
nodigen. Daarmee sla ik twee vliegen in één klap: de deelnemers kunnen
worden gevoed door de gesprekken over de bijbelteksten en ik kan worden
gevoed door de inbreng van de deelnemers.

Ik heb vier dinsdagavonden geprikt voorafgaand aan een dienst waarin ik zal
voorgaan.

Data: dinsdagen 4 november 2025; 10 maart, 8 september en 27
oktober 2026; indien gewenst spreken we vaker af.

Plaats: Op de Helte.

Tijd: 19.30 uur.

Opgave: vdOr 29 oktober bij pastor Geertje van der Meer, (bij voorkeur
voor alle vier keren)

E: gvandermeer@pkn-roden.nl

T: 06-4262 3575
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WANDELING DEEL JACOBSPAD

Wie onderweg is, weet dat het bereiken van het einddoel niet het
belangrijkste is.

Het onderweg zijn, stap voor stap, zoals de pelgrim, daar gaat het om.
Het stellen van de juiste vragen, niet het krijgen van de goede
antwoorden.

ledere dag is anders.

De Jacobsroute is onderdeel van de
pelgrimsroute naar Santiago de
Compostella. Wij blijven echter in de
provincie Drenthe. Ik begin op
woensdag 5 november met een deel
van het Jacobspad te wandelen. In
november wandel ik 2x en dan in
januari en februari elk nog 1x.

22 oktober lopen we van Groningen
(stadspark) naar Roderwolde; op 5
november van Roderwolde naar Norg
en 2 weken later op 19 november van Norg naar Vries. De laatste 2
etappes lopen we op 28 januari en 11 februari van Vries naar Rolde.
We rijden met minimaal 2 auto’s, waarbij er 1 bij het beginpunt wordt
neergezet, en 1 bij het eindpunt.

Per keer loop ik ongeveer 10 tot 15 kilometer.

Heb je zin om mee te lopen meld je dan aan, dan hoor je verdere
details.

———
e T

Data: woensdagen 5 en 19 nov. 2025, 28 jan.
en 11 febr. 2026

Plaats: vanaf Op de Helte

Tijd: vertrek 10.30 uur

Opgave: Wilma van der Kolk

T: 050-5010030

E: wevanderkolk@pkn-roden.nl
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RUNNING DINNER
ZONDAG 9 NOVEMBER
Thema: we doen het samen..........

Zullen we samen,
gewoon samen,
volhouden, lachen,
huilen, zorgen,

lief hebben, koesteren,
elkaar steunen,
vandaag en morgen

We doen het samen, we zoeken verbinding, we laten niemand achter.
Mooie woorden waar we allemaal achter staan, maar hoe doen we het
in de praktijk?

Hier kunnen we met elkaar over praten in onze ontmoetingen tijdens
het running dinner. Waar bevindt God zich in dit plaatje?

“Het samen doen” vindt u terug in de vele overheerlijke gerechten die
we met elkaar en voor elkaar maken en die u in uw tocht langs de drie
kerken voorgeschoteld krijgt. Geniet niet alleen van de smaak maar ook
van de ontmoeting! We doen het samen!

Wanneer: zondag 9 november
We starten om 17.00 uur in de Doopsgezinde Kerk.
e voorgerecht in de Doopsgezinde Kerk, Padkamp 2B
e hoofdgerecht in Op de Helte, Touwslager 125
e nagerecht, Triniteitskerk, Nieuweweg 11
Opgave: clarapenninga@pkn-roden.nl
Kosten: vrijwillige bijdrage.
Er kunnen maximaal 60 mensen mee-eten. Indien meer mensen zich
Aanmelden, dan houden we ons aan de volgorde van aanmelding.

Van harte welkom op deze culinaire en oecumenische reis.
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CAROLS ZINGEN MET HET
PKN CHRISTMAS CAROL-KOOR

Vorig jaar sloegen we even over, maar dit jaar pakken we het ‘carol-ing’
weer op: met een groep gemeenteleden gaan we Engelse Christmas
Carols zingen op de Weihnachtsmarkt in Roden.

Dit tweedaagse evenement vindt eind
2025 plaats op zaterdag 13 en zondag
14 december op de Brink in Roden en
op beide dagen zal ons koor
meewerken. Daarvoor zoeken we
tenoren, bassen, alten en sopranen
die in die periode het PKN-Christmas
Carol-koor willen vormen.

Het precieze hoe en wat is nog niet helemaal bekend. Ga maar uit van
zingen op een paar plekken in het dorp op zaterdag met daarnaast een
optreden tijdens het samenzang-uur ‘Met mekaar zingen’ in de
Catharinakerk op zaterdagmiddag en een vesper op zondagavond 14
december om 19.00 uur.

Als je je opgeeft voor dit koor, wil je dan in je agenda beide data van de
Weihnachtsmarkt noteren?

We studeren een aantal vierstemmige, Engelstalige Carols in, dat doen
we op drie repetitie-avonden.

Data: woensdag 12 en 26 november en woensdag 10 december
Plaats: Op de Helte, in de hal

Tijd: in november 19.00 — 20.30 uur (zonder pauze) in december
19.00 — 21.00 uur (met koffiepauze)

Opgave: Ada Waninge-Vrieswijk

E: a.waninge@pkn-roden.nl

T: 050-5012787

Kosten: geen
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OUDER WORDEN ALS ERVARING

Suzanne Biewinga publiceerde afgelopen jaar het boek Ouder worden
als ervaring. ‘Ouder worden is niet ‘jong blijven’, en betekent evenmin
alleen maar verlies. Maar wat is het dan wel? Het vraagt moed om te
erkennen en aanvaarden dat ouder worden niets anders is dan jijzelf: jij
bent het die ouder wordt.” En wat ouder worden dan is, hoe je zingeving
vindt in deze fase en hoe anderen

hiermee omgaan; dat is de moeite m
waard om met elkaar over na te Ouder worden

denken en te praten. als ervaring
Of je nou vijftig of tachtig bent.
Geertje van de Meer en Nettie

A
Kramer zullen de bijeenkomsten
leiden.
Daarbij gebruikmakend van
interviewfragmenten, film enz. .

Drie afwisselende middagen over de FILOSOFIE VAN HET LATE LEVEN
‘filosofie van het late leven! Baom -
ledereen welkom die ouder wordt...

Data: woensdagmiddag 3 december, maandagmiddag 15
december 2025 en dinsdagmiddag 13 januari 2026

Plaats: Op de Helte

Tijd: 14.30 - 16.30 uur

Opgeven: Geertje van de Meer

E: gvandermeer@pkn-roden.nl

T: 06-4262 3575
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PREEK VAN DE LEEK
Zit Nederland in een zingevingscrisis?

Nederland is bijna wereldkampioen ontkerkelijking. De afgelopen decennia
hebben veel mensen het geloof en of de kerk de rug toegekeerd, hoewel er
recent een kentering gaande lijkt, vooral bij jongeren. Echter, velen hebben
(nog) geen nieuwe samenhangende levensbeschouwing. Nederland kent een
hoog percentage 'ietsisten' en 'spiritueel ongebondenen'. Nu er zich ernstige
problemen aftekenen in de wereld (klimaat, oorlogen, pandemieén), lijkt dit
een crisis te geven. Immers, religie heeft goede en belangrijke aspecten, zoals
houvast, steun, saamhorigheid, dienstbaarheid. Wellicht zijn deze zelfs
noodzakelijk voor ons welzijn. In slechte tijden is het gemis hieraan meer
voelbaar. U kent vast de uitdrukkingen: 'in de loopgraven zijn geen atheisten’,
of 'in tijden van oorlog stromen de
kerken vol'.

Sommige zingevingsvragen die
vroeger aan de dominee, pastoor,
ouderling of gemeenschap werden
gesteld, worden nu gemedicaliseerd
en vinden hun weg naar de
psycholoog of psychiater. De GGZ zit
overvol en er staan meer dan
100.000 mensen op de wachtlijst.
Wat te doen? Rogier zal een aantal mogelijke oplossingen bespreken, onder
meer aan de hand van twee bronnen waar hij medeauteur van is: een
hoofdstuk over zingeving in het nieuwe leerboek psychiatrie, en de
zorgstandaard zingeving in psychische hulpverlening,

Prof dr. Rogier Hoenders (1972) werkt sinds 1998 als psychiater bij Lentis en
sinds 2023 als hoogleraar zingeving, leefstijl en GGZ aan de Rijksuniversiteit
Groningen, bij de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij.

Datum: zondag 18 januari 2026
Plaats: Catharinakerk, Brink Roden
Tijd: 10.00 uur
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LEVENSLESSEN van LOHUES

Daniél Lohues: de landelijk bekende Drent die opvalt door zijn bijzondere
muziek en zijn persoonlijke teksten. We kennen natuurlijk allemaal de mooie
routebeschrijving rondom Erica “Op fietse” en we zingen melancholisch ‘Hier
kom ik weg’ met hem mee, maar het typisch Drentse aspect van hem is maar
een klein deel van zijn oeuvre. Als je luistert naar wat hij zingt op zijn albums
kun je daar veel levenslessen uithalen. Zijn teksten, bijna allemaal in de
streektaal, zijn minder oppervlakkig dan je op het eerste gezicht zou denken.

Hij bezingt zijn leven en deelt met
ons zijn zielenroerselen.

Over zijn katholieke geloof en zijn
Godsbeeld bijvoorbeeld

Over diep zitten en depressies.
Over verlies van dierbaren.

Over liefde, blijdschap, trouw,
hoop en goed omgaan met elkaar.

Graag wil ik samen met jullie onderzoek doen naar die levenslessen.

Dat gaan we doen door te luisteren naar zijn muziek, het lezen en bespreken
van zijn teksten. Wat zegt hij door zijn muziek en zijn woorden?

Wat ontroert en wat zet aan het denken?

Misschien zingen we zelfs nog wel een lied van hem!

Datum : woensdagavond 28 januari
Plaats: Op de Helte

Tijd: 19.30 uur

Opgave: Ada Waninge-Vrieswijk

E: a.waninge@pkn-roden.nl
T: 050-5012787

Kosten: geen
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BOEKBESPREKING
Het lied van de profeet - David Lynch

We bespreken het boek dat in 2023
de Booker Prize won. Het is fijn als je
het boek van tevoren hebt gelezen,
maar niet strikt noodzakelijk.

Ik zal er iets over vertellen en
mensen die het hebben gelezen,
kunnen dat ook doen. We lezen
stukjes voor en delen onze
gedachten hierover.

Dit boek greep me letterlijk bij de
strot — ik kon het niet in een keer
uitlezen - omdat het toont hoe een
democratisch Europees land —in dit
geval lerland — opeens afstevent op

een tirannie en je vraagt je af; wat is de prOfeet
er gebeurd? Wat zagen we over het
hoofd? Kan dat hier ook?

Het boek volgt het leven van Eilish, moeder van vier kinderen en
wetenschapper. Haar man wordt opgepakt, ze wordt belaagd door
onvoorspelbare krachten waar ze zich niet tegen kan verzetten. Hoever
kan ze gaan om haar familie te redden? En wat, of wie, is ze bereid
achter te laten?

Datum: donderdag 5 februari 2026
Plaats: Op de Helte

Tijd: 19.30 uur

Opgave: Nettie Kramer

E: n.kramer@pkn-roden.nl

T: 06-1279 7669
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UNIEKE ORGELIMPROVISATIE OP HET BIJBELSE
SCHEPPINGSVERHAAL.

Op vrijdag 13 februari 2026 is er een uniek orgelconcert met samenzang
in de Catharinakerk met een tijdsduur van circa 5 kwartier.

Er is een verbeelding van het scheppingsverhaal in (orgel)muziek en
tekst en foto’s, gebracht door organist Jaap Sake Heeringa en kerkelijk
werker Gooitzen Riemersma uit Dokkum. Alie Patrouilje uit Holwerd
verzorgt de foto’s die op de
beamer worden getoond.

De liederen die op de beamer
worden vertoond, gaan over de
schepping.

Het ziet er als volgt uit:

Gooitzen leest één scheppingsdag
voor waarna er een lied wordt
gezongen en daarna laat Jaap Sake
zijn improvisatietalent los op die
bepaalde scheppingsdag.
Daarnaast zijn er nog een aantal
liederen over de schepping die we
vooraf, tijdens en nadien samen
zingen.

Alie toont foto’s en de te zingen
liederen op de beamer.

Datum: vrijdag 13 februari 2026
Plaats: Catharinakerk

Tijd: 20.00 uur

Kosten: vrije gift
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JOHNNY CASHDIENST

Johnny Cash in een swingende kerkdienst

Op zondag 15 februari 2026
wordt er om 10:00 uur in Op
de Helte te Roden een Johnny
Cashdienst gehouden.

De band van Herbert’s
Highwaymen verleent
muzikale medewerking.
Voorganger is ds. Peter van de
Peppel uit Assen.

Johnny Cash was een zeer
gelovig man, dus vallen zijn
songs in een kerkdienst gemakkelijk op hun plek. Zijn leven werd
gekenmerkt door grote hoogten en zeer diepe dalen. In 1968 trouwde
hij June Carter met wie hij zijn muziek en geloof totaal kon delen. Eind
jaren tachtig was zijn gezondheid gesloopt als gevolg van zijn jarenlange
ongezonde leefstijl en verslavingen. Toch wist hij die uiteindelijk te
overwinnen. In de jaren negentig kreeg zijn carriére een nieuwe impuls
toen hij de serie ‘The American Recordings’ uitbracht, die gerekend
worden tot het beste uit de Americana.

ledereen is welkom in de dienst, het zal gaan swingen en meezingen
mag!

Datum: zondag 15 februari

Plaats: Op de Helte

Tijd: 10.00 uur

Voorganger: ds. Peter van de
Peppel




PANNENKOEKENDAG

Zi
E N ROLUKE BN GEZEGENPE )
SINT PANNEKOEK..” X/

Dinsdag 17 februari mag u de pannen in de kast laten staan en in Op de Helte
een pannenkoekenmaaltijd komen nuttigen. Al eeuwenlang wordt in Engeland,
lerland en Australié op de dinsdag voorafgaand aan Aswoensdag, de eerste
dag van de christelijke vastenperiode, ‘pannenkoekendag’ gevierd.

Wij sluiten ook dit jaar aan bij deze oude traditie. De leden van de ZWO gaan,
samen met een aantal vrijwilligers, deze avond pannenkoeken voor u bakken.
Wij vragen van u een vrijwillige bijdrage in de pan.

De opbrengst komt ten goede aan ons project in Moldavié.

In Ulmu in Moldavié probeert father Petru zijn kerkgemeenschap niet alleen
geestelijk te ondersteunen, maar ook praktisch.

Hij vangt jongeren na schooltijd op en geeft ze bijles, schaakles, een maaltijd en
gezelligheid. Ouderen krijgen 3 keer per week brood uit zijn bakkerij. Ook voor
hen probeert hij een sociaal netwerk te creéren. De armste gezinnen krijgen zo
nu en dan wat extra boodschappen of de kinderen worden in de kleren gezet.
Als u 17 februari ons project voor de gemeenschap van father Petru wilt
ondersteunen, geeft u zich dan op voor donderdag 12 februari bij Dea Smith.
Graag tot dinsdag 17 februari om 18.00 uur in “Op de Helte”.

Datum: dinsdag 17 februari 2026
Plaats: Op de Helte

Tijd: 18.00 uur

Kosten: vrije bijdrage in de pan
Opgave: voor donderdag 12 febr.
Bij: Dea Smith (verplicht)

E: dea.smith@pkn-roden.nl
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BOEKBESPREKING: HARTSTOCHTEN VAN DE ZIEL.

Rowan Williams, de Engelse theoloog en voormalig bisschop van Canterbury,
schreef een uiterst urgent boek over onze driften en hartstochten. In onze tijd,
waarin alles op de emotie wordt gespeeld en dingen pas waardevol zijn,
wanneer ze aandacht trekken en veel
duimpjes-omhoog krijgen, is de vraag hoe we H—
onze emoties ordenen. En waarom we dat

zouden doen. Williams beschrijft onze
hartstochten als deel van ons mens-zijn. Je
kunt ze inzetten voor het goede, maar ze
kunnen je ook meeslepen ten kwade. Hoe
voorkom je dat laatste? Daarvoor roept hij de
hulp in van stemmen uit de eerste eeuwen van
de kerk. Monniken uit de woestijn. Dat klinkt
droog, het blijkt spannend te zijn. Williams wil
ons een weg wijzen op basis van de oude
lessen en legt daar de zeven zaligsprekingen
van Jezus naast. Een prachtig en persoonlijk
boek!
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Ik zou er graag twee avonden aan wijden. Op woensdag 18 februari en op
woensdag 11 maart. In Op de Helte. Je bent van harte welkom. Het is zeer aan
te raden om het boek van tevoren te lezen.

Data: woensdagen 18 februari en 11 maart 2026
Plaats: Op de Helte

Tijd: 19.30-21.00 uur

Opgave: verplicht:

E: ds.sybrand@gmail.com
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ZUIVEREN VAN AFVALWATER MET EXCURSIE

De rol van Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in duurzaam schoon
oppervlaktewater.

Voldoende en schoon zoet water is van levensbelang, maar de
beschikbaarheid wordt steeds minder vanzelfsprekend. Door
intensivering van landbouw

en groei van bevolking,

welvaart en industrie neemt @ A
het gebruik van zoet water E_ 3
toe. Tegelijkertijd komt de

kwaliteit van

oppervlaktewater meer onder

druk te staan als gevolg van iﬁ S
vervuiling met nutriénten,

gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen en andere
microverontreinigingen. Welke rol spelen Rioolwaterzuiverings-
installaties (RWZI’s) hierin? Leo Groendijk (oud-docent van Hogeschool
Van Hall (Larenstein) legt in deze lezing uit wat de rol is van RWZI’s, hoe
RWZI’s werken en welke problemen de lozing van stoffen zoals
medicijnresten, microplastics, PFAS en gewasbeschermingsmiddelen
opleveren. Ook gaat hij in op de eisen die aan nieuw te bouwen
zuiveringen worden gesteld in het licht van het voorgaande. De vraag is
of en hoe we een duurzame (gesloten) waterketen tot stand kunnen
brengen. Ter illustratie bezoeken we op 20 maart de RWZl in
Leeuwarden.

Datum: woensdag 4 maart 2026 : -
Plaats: Op de Helte “g-'fip_::::__m
Tijd: 19.30 uur T st
Opgave: Bert Schutte S
E: groenekerk@pkn-roden.nl

T: 050-5019432
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BEZOEK WATERZUIVERINGSBEDRUF IN LEEUWARDEN

Een mooie kans om eens een kijkje te nemen achter de schermen van
een waterzuiveringsbedrijf. Nadat we in oktober het drinkwaterproces
van bron tot kraan hebben kunnen volgen en in maart het verhaal
hebben gehoord over het zuiveringsproces van oppervlaktewater, gaan
we nu met eigen ogen zien hoe het water zuiveren allemaal in z'n werk
gaat.

De werkgroep Groene Kerken organiseert op 20 maart een bezoek aan
het waterzuiveringsbedrijf in Leeuwarden. 27 Maart kan een mogelijke
uitwijkdatum worden.

Datum: vrijdag 20 maart 2026
Vertrektijd: ’s ochtends, we rijden samen, het tijdstip is nog onbekend
Vervoer: dat regelen we met eigen auto’s
Opgave : Bert Schutte
E: groenekerk@pkn-roden.nl
T: 050-5019432 —
Kosten: vervoerskosten Fw Werkgroep Groane Kerk
Wrrpliar Bart Schutts
T e
£ cransengipin-oeer i
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WORKSHOP PAPIER SCHEPPEN
‘Liefdewerk oud papier’

In Nederland wordt 75% van het papier gerecycled. We gaan van oud
papier, nieuw papier maken met een nieuw doel. Laat je verrassen door
het resultaat!

Deze workshop is speciaal voor jong en oud, dus kom samen:-)

Datum: zaterdag 11 april 2026

Plaats: atelier Kleur & Idee

Adres: Touwslager 125 a, grenzend aan Op de Helte
Tijd: 14.00-17.00 uur

Begeleiding: Judith Oosterhuis

Kosten: € 10,- per persoon

Inclusief: materialen en koffie/thee/ranja met wat lekkers
Tip: trek oude kleren aan!

Opgave: workshops@pkn-roden.nl; vermelding van email

en telefoonnummer
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NUKLEASTERKUIER TE JORWERT

Nijkleaster wil een “klooster nieuwe” stijl zijn en nieuwe wegen zoeken
voor geloof en spiritualiteit. Als onderdeel van het Nijkleaster is er elke
woensdagochtend een eenvoudige viering en die staat in het teken van
stilte, bezinning en verbinding.

Er wordt om 9.30 uur begonnen met een
ochtendgebed (bestaand uit lezingen,
gebed, stilte en enkele liederen) van een
half uur, daarna is er koffie en thee en
maak je kennis met elkaar.

Daarna volgt de Nijkleasterkuier, een
gezamenlijke wandeling van een uur. Het

terugweg word je uitgenodigd om met
iemand op te lopen en in gesprek te gaan.
De ochtend wordt afgesloten met een
gezamenlijke, zelf meegebrachte lunch.
Als de wandeling te ver is, kun je zelf een
kortere wandeling maken, of met anderen samen in de kerk blijven.

Er kunnen max. 10 personen mee; zijn er meer aanmeldingen dan gaan
we in overleg op een andere woensdag nog een Nijkleasterkuier
organiseren. We rijden er samen in auto’s naar toe. De kerk is ook
toegankelijk voor mensen met rollator of rolstoel.

Alvast een kijkje nemen? Dat kan op de website: www.nijkleaster.frl

Datum: woensdag 8 april 2026

Tijd: vertrek vanaf Op de Helte om 08.15 uur
Plaats: Radboudkerk, Sluytermanwei 4, Jorwert
Opgave: Truus de Jong-Theessink

E: t.dejong@pkn-roden.nl

T: 050-5016442

Kosten: € 6,--, p.p. en vervoerskosten
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VOORAANKONDIGING
DAUWTRAPPEN MET HEMELVAARTSDAG

De kerken van PG Roden-Roderwolde, PG-Leek-Oldebert en PG
Zevenhuizen organiseren op Hemelvaartsdag (14 mei 2026)
‘Dauwtrappen’, waar is nog een verrassing. In de vroege ochtend, om
08.00 uur, zal er in groepen een wandelroute worden gewandeld van
ongeveer een uur, met onderweg opdrachten. Aan het einde van de
route krijgt u een kop koffie/thee of ranja en zal er een afsluiting zijn
met een korte meditatieve dienst om 09.30 uur. Bij slecht weer
(regenachtig) wijken we uit naar een droog alternatief voor de viering.
Voor mensen die niet kunnen/willen wandelen zal er ook een kerkdienst
zijn. Ook daarvan is de locatie nog een verrassing.

In het voorjaar van 2026 laten we u weten wat de locaties zullen zijn.

Datum: donderdag 14 mei 2026

Tijd: 08.00 uur

Voorganger: ds. Sybrand van Dijk

Plaats: wordt nader bekend gemaakt: zie Kerknieuws, beamer en

website www.pkn-roden.nl
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EETCAFE BlJ DE CATHARINA

.. . ey
Sinds 2004 draait het eetcafé met altijd weer blije eters en kokers na
afloop!
Data: 3 oktober

7 november

12 december
6 februari 2026

6 maart
10 april
Plaats: Op de Helte
Tijd: inloop 17.45 uur met gratis drankje
Opgave: bij Clara en Hielke Penninga, dieetopgave bij aanmelding
Richtbedrag: € 7,50 p.p.
E: eetcafe@pkn-roden.nl
T: 050-5014487

We laten dit seizoen de vaste bijdrage van € 7,50 los en kijken of we de
kosten kunnen dekken door een “bijdrage naar draagkracht” te vragen.
Mensen met een smallere beurs zijn dan in staat om ook te komen eten.
De bijdrage kan in een doos worden gedaan.
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ILLUSTRATIE JAARTHEMA

In het voorwoord wordt het jaarthema van de PKN voor het komend
seizoen beschreven: laat je verrassen door Gods Geest

Deze afbeelding, die bij het jaarthema hoort, weerspiegelt hoe Gods
Geest ons verrast met Zijn creatieve werking in de veelkleurigheid van
het dagelijks bestaan.

De illustratie toont een vlamvormig symbool in levendige kleuren dat de
veelzijdige werking van Gods Geest uitbeeldt. De witte lijn die door het
symbool loopt, verwijst naar de Heilige Geest als een duif, terwijl de
vlam de vurigheid van de Geest symboliseert. De druppel staat voor het
leven-gevende water en de kleurigheid representeert zowel de
creativiteit van de Schepper als de veelkleurigheid van de schepping en
de kerk. De PKN gebruikt het jaarthema als rode draad in al haar
activiteiten
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HET AL

Ik ben de zon, de maan, ik ben de regen,
Ik ben onbeschrijfelijk , niet te meten noch te wegen.
Ik ben rivieren, ik ben zeeén, bliksem, donder,

Ik ben de kleine mens, maar wél het grote wonder.
Ik ben het water en de vruchten en het koren,
het leven dat uit alle leven wordt geboren.

Ik ben het allemaal, de wijze en de zot

en in mijn kleinheid schuilt iets van een Grote God.

Toon Hermans
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OECUMENE LEERHUISPROGRAMMA 2025-2026

Lezing: Boeren in deze tijd

Van hobbyboerderij naar biologische veehouderij waar gewerkt wordt op basis
van natuurlijke kringlopen. Dit wordt toegelicht in deze lezing over ruim 30 jaar
biologisch boeren.

Datum: donderdag 30 oktober 2025
Plaats: kerkelijk centrum Op de Helte
Tijd: 20.00 — 22.00 uur

Door: Arnold Vergeer, biologische boer
Opgave: yvonnevos@pkn-roden.nl
Kosten: €5

Lezing: De Geloofsbelijdenis van Nicea

Geloof verbindt ons over alle grenzen van tijd en verscheidenheid heen.
Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat in Nicea het eerste oecumenische concilie

plaatsvond.
Datum: woensdag 26 november 2025
Plaats: kerk der Triniteit
Tijd: 20.00 — 22.00 uur
Door: Agaath Erich, emeritus pastor parochie
H. Franciscus van Assisi
Opgave: yvonnevos@pkn-roden.nl
Kosten: €5
Lezing: Een beestenboel in de kerk: over de symboliek van dieren

Dieren afbeelden in de kerk is een typisch middeleeuws gebeuren. Hoe moeten
we dit lezen? U hoort wonderlijke en verbazingwekkende verhalen.

Datum: donderdag 22 januari 2026

Plaats: kerkelijk centrum Op de Helte

Tijd: 20.00 —22.00 uur.

Door: Saskia van Lier, godsdienstwetenschapper
Opgave: yvonnevos@pkn-roden.nl

Kosten: €5

Documentairefilm: Souvenirs van afwezigheid: Joods Marokko
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Van tweeduizend jaar Jodendom in Marokko is weinig terug te zien. De
documentairefilm gaat over deze verdwenen Joodse gemeenschap. Voor we
naar de film gaan kijken geeft Marieke Rodenburg ons een toelichting op het
verhaal van de documentaire.

Datum: woensdag 11 maart 2026

Plaats: kerk der Triniteit

Tijd: 20.00 — 22.00 uur

Door: Marieke Rodenburg, documentaire filmmaker
Opgave: yvonnevos@pkn-roden.nl

Kosten: €5

Lezing: Ida Gerhardt: geroepen tot het dichterschap

We bespreken haar leven en maken kennis met haar gedichten. Haar literaire
werk is heel toegankelijk en van grote klasse.

Datum: donderdag 16 april 2026

Plaats: kerkelijk centrum Op de Helte

Tijd: 20.00 — 22.00 uur

Door: Wopke van der Lei, emeritus leraar Nederlands, gespecialiseerd
in de poézie van Ida Gerhardt

Opgave: yvonnevos@pkn-roden.nl

Kosten: €5

Kloosterweekend Sint-Adelbertabdij in Egmond Binnen

In het klooster nemen we deel aan de gebedsvieringen, er is ruimte voor

persoonlijke bezinning, om te wandelen en elkaar

te ontmoeten.

Datum: 17 t/m 19 april 2026

Kosten: ca. € 155,- inclusief reiskosten per
auto (gezamenlijk)

Info over deelname: stienekesnippe @pkn-roden.nl

Opgave: indien mogelijk ruim van te voren

Meer informatie over de leerhuizen vindt u op de website
www.pkn-roden.nl en in de leerhuisfolder, die in de verschillende kerken ligt.

Yvonne Vos, namens de leerhuiswerkgroep.
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AGENDA / INHOUDSOPGAVE

Maand Dag Onderwerp Pagina
Voorwoord 1
September 2 Koffietijd in Op de Helte 2
2025
2 Lunch op woensdag 3
1 Cantorij 4
2 Breviergebed op woensdagochtend 5
4 Stiltemoment: elke vrijdag 11-12 uur 6
Catharina kerk
16 | Holy Stitch 7
19 Bijbelkring 8
27 | Natuurwerkochtend 9
29 | Theetijdgesprekken 10
Oktober 3 Eetcafé 35
Sapactie; appels en peren 11
5 Zondagmiddagverhalen 12
Middagwandeling de Onlanden 13
10 | De-doe-het-zelver 14
15 | Van bron tot drinkwater 15
23 | Geloof en politiek 16
30 | Boeren in deze tijd 37
November 1 Workshop reliéf schilderen 17
4 Bijbelen met 60-minners 18
5 Wandeling(en) Jacobspad 19
7 Eetcafé 35
9 Running dinner 20
12 | Carols zingen PKN koor 21
26 | Geloofsbelijdenis van Nicea 37
December 3 Ouder worden als ervaring 22
12 Eetcafé 35
Januari 2026 | 18 | Preek van de leek 23
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22 Beestenboel in de kerk/ symboliek 37
van dieren
28 | Levenslessen van Lohues 24
Februari 5 Boekbespreking: Lied van de profeet 25
6 Eetcafé 35
13 | Bijbels scheppingsverhaal 26
15 | Johnny Cashdienst 27
17 | Pannenkoekendag 28
18 | Boekbespreking: Hartstochten van de 29
ziel
Maart 4 Rol waterzuiveringsinstallatie 30
6 Eetcafé 35
11 | Souvenirs van afwezigheid: Joods 38
Marokko
20 Excursie RWZI Leeuwarden 32
April 10 | Eetcafé 35
11 | Workshop: papier scheppen 33
8 Nijkleasterkuier 34
16 | Ida Gerhardt: geroepen tot het 38
dichterschap
17/19 | Kloosterweekend Sint Adelbertabdij 38
Egmond Binnen
Mei 14 | Hemelvaartsdag 34
Eetcafé 35
Illustratie jaarthema PKN 36
Het Al Toon Hermans 37
Oecumene Leerhuis 38/39
Agenda / inhoudsopgave 40/41
TVT adreslijst 42
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Protestantse Gemeente \
te Roden-Roderwolde
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TAAKGROEP
VORMING &
TOERUSTING

Hans Bouwers (voorzitter)
De Vlier1 9301 PR Roden
telefoon: 050-5016276 E: j.bouwers@pkn-roden.nl

Truus de Jong-Theessink (secretaris)
Grasbroek 20 9301 WC Roden
telefoon: 050-5016442 E: t.dejong@pkn-roden.nl

Bea van Lingen-van der Kolk (penningmeester)
Achterste Kamp 5 9301 RB Roden
telefoon: 050-5013810 E: b.vanlingen@pkn-roden.nl

Nettie Kramer
Brink 6 9301 JL Roden
telefoon: 06-1279 7669 E: n.kramer@pkn-roden.nl

Wilma van der Kolk
Zwarteweg 9 9301 TK Lieveren
telefoon: 050-5010030 E: wevanderkolk@pkn-roden.nl

Gerard Waninge
Boskamp 30 9301 BJ Roden
telefoon: 06-1070 2573 E: g.waninge@pkn-roden.nl
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