
Protestantse Gemeente
Roden-Roderwolde

April en mei; meivakantie en het vieren van Koningsdag, het 
herdenken van de mensen die gevallen zijn voor onze vrijheid 
op 4 mei en het vieren van bevrijdingsdag op 5 mei. In deze 
roerige tijden wereldwijd is het goed om erbij stil te staan dat 
vrijheid niet vanzelfsprekend is en een groot goed.

HEMELVAART
Donderdag 14 mei is de volgende bijzondere dag; een oude 
traditie is dauwtrappen met Hemelvaart. De drie protestantse 
kerken, te weten die van Roden, Leek-Oldebert en Zevenhuizen 
organiseren voor het derde jaar voor jong en oud een wandeling 
met na afloop een korte viering waaraan iedereen kan deel­
nemen. De afgelopen twee jaren was dit in het bos bij Nietap, 
nu gaan we van start vanaf de parkeerplaats van Camping ‘Aan 
de Bosrand’, Bremerweg 1, Zevenhuizen. 

In de vroege donderdagochtend van 14 mei om 8.00 uur wandelen 
we in groepjes een route van 2-3 kilometer van ongeveer een 
uur met onderweg drie opdrachten naar aanleiding van het 
jaarthema van de Protestante kerk: ‘Kijk! Laat je verrassen door 
het werk van Gods Geest’. De afsluiting van het Dauwtrappen 
is in de kerk ‘Het Anker’, Hoofddiep 58 in Zevenhuizen. Na de 
wandeling kunt u naar deze kerk fietsen of rijden, waar u wordt 
verwelkomd met een kop koffie/thee. Wie wel de viering willen 
bijwonen, maar niet wil of kan meedoen aan het Dauwtrappen, 
is van harte uitgenodigd in de kerk in Zevenhuizen. De viering 
begint om 10.00 uur. Voorganger is ds. Wim van de Griend. 
Vooraf drinken we koffie of thee met wat lekkers erbij.

Van harte welkom allemaal voor het Dauwtrappen en 
of tijdens de korte viering op Hemelvaartsdag! 
Namens de drie protestantse kerken van 
Zevenhuizen, Leek-Oldebert en 
Roden.
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