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'GA MEE!' 
Dit jaarthema van de Protestantse Kerk  is een brede uitnodiging. 
Een oproep om samen deel nemen aan Gods wereldwijde beweging van 
geloof, hoop en liefde. Om samen op te trekken met andere gelovigen en 
mensen van goede wil. Mooie, sympathieke, maar bijna hopeloze 
woorden die klinken in een wereld die van alle kanten bedreigd wordt? 
Landelijk, maar ook plaatselijk willen de protestantse kerken, samen met 
anderen, nadenken,  bidden, werken, om niet te berusten in alle 
somberte en dreiging om ons heen. Met elkaar hebben we zoveel 
creativiteit, energie, diversiteit in huis om mee te gaan in een positieve 
beweging. 
 
Ook in de Protestantse Gemeente Roden- Roderwolde worden er in het 
komende seizoen veel activiteiten aangeboden, waar mensen met 
diverse interesses aan mee kunnen doen. Activiteiten waarbij hoofd, hart 
en handen betrokken worden. Waarbij het omzien naar elkaar in eigen 
gemeente, in eigen dorp, maar ook wereldwijd aan de orde komt. Een 
leerhuis waarbij we ons verdiepen in de toekomst van de kerk in een 
veranderd tijdperk. Een boekbespreking over de relatie tussen God en 
mensen en mensen onderling. En van daaruit naar de hele schepping. 
Bijeenkomsten over het gebruik van taal en over verlies en rouw. Een 
informatieavond over het hospice in Leek. Activiteiten georganiseerd 
door de werkgroep Groene Kerken, waarin iedereen zijn /haar steentje of 
stukje groen kan bijdragen. Maar ook bijeenkomsten met muziek, 
creativiteit, zomaar ontmoetingen. Verhalen die verteld worden. 
Bezinning in de veertig – dagen- tijd. En nog veel meer … 
 
Blader dit boekje door en noteer alvast data van bijeenkomsten waar u/jij 
graag heen wilt in de agenda. Nodig anderen uit om mee te gaan en mee 
te doen. Iedereen is van harte welkom! 
Graag tot ziens! 
 
Taakgroep Vorming en Toerusting 
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STARTWEEKEND 29 SEPT - 1 OKT. 
 

GA MEE! 
 

 

 

 

 

Vrijdagavond 29 september SIRKELSLAG VOOR TIENERS (12-16 jaar) 
Samen spelen, veel punten 
verzamelen voor de landelijke 
competitie van Sirkelslag en aan de 
hand van het verhaal van Ester 
nadenken hoe we van betekenis 
kunnen zijn voor onze omgeving en 
welke stappen we kunnen zetten. 
Doe je mee? Graag! 
Tijd:           19.00 uur  
Start programma: 19.30  – 21.00 uur 
Plaats:          Op de Helte 
Opgave:          tbraspenning@pkn-roden.nl  
                                  of via Whatsapp: 06-19041760 
 
Zaterdag 30 sept. Vossenjacht IK GA OP REIS EN NEEM MEE… 
Als je niet weet waarheen de reis gaat, of hoe lang het gaat duren, wie 
wil je dan meenemen op reis? Hoeveel vossen kun je vinden?       
Zijn ze allemaal nuttig op reis?        
Als je alle vossen hebt gevonden is er in De Deel iets te drinken en wat 
lekkers. Doe gezellig mee! 
Tijd:                            15.30 - 17.00 u. 
Plaats:                        we starten en eindigen in De Deel. 
Opgave:                     tbraspenning@pkn-roden.nl  
                                    of via Whatsapp: 06-19041760.  
Ook als je wel als “vos” wilt meedoen! 
 

mailto:tbraspenning@pkn-roden.nl
mailto:tbraspenning@pkn-roden.nl
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Zondag 1 okt. viering en speurtocht GA JE MEE? 
We starten in Op de Helte met een korte viering. 
Daarna wordt onder het genot van een kopje 
koffie/thee/ranja en wat lekkers de speurtocht 
uitgelegd en iedereen in groepen verdeeld.  
De speurtocht duurt 40 minuten tot een uur en is 
leuk voor alle leeftijden. 
Slecht ter been? Geen zorgen, iedereen kan 
meedoen. Na onze presentaties aan elkaar sluiten we 
af met een gezamenlijke maaltijd. Gaan jullie allemaal mee? 
Tijd:                     10.00  – 12.30 uur 
Plaats:                 Op de Helte en centrum van Roden 
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HOLY STITCH                                                                               
we ‘steken’ weer van wal!   

Eén keer in de maand komen we bij elkaar als creatievelingen op 
handwerkgebied. Welke steken je ook maakt (haaksteken, breisteken, 
borduursteken): WELKOM! 

Wat doen we? We komen op de eerste 
dinsdag van de maand bij elkaar in de hal 
van  Op de Helte. Iedereen neemt het 
handwerkje mee waar men op dat moment 
mee bezig is en we delen met elkaar wat 
we weten over bolletjes & wolletjes, 
patronen, verschillende steken, 
verkoopadressen. Kortom: over alles wat te 
maken heeft met handwerken.  
Wie? In de loop van de jaren zijn we uitgegroeid tot een groep van 
ongeveer 25 leden, maar er kunnen natuurlijk altijd meer bij! Man, 
vrouw, oud, jong: het maakt ons niet uit.  
Beginneling? Geeft niks, wij helpen je graag op weg.  
Wat willen we bereiken?  Elkaar helpen met lastige steken, elkaar wat 
beter leren kennen én technieken, ideeën en steken uitwisselen.      
Haak je ook aan?   

Data:   5 sept., 3 okt., 7 nov., 5 dec., 6 febr., 5 maart en 2 april. 

Plaats:  Op de Helte 

Tijd:   dinsdagmiddagen: 14.00 -16.00 uur 

Opgave:  Ada Waninge. Geef je ook op als je al eerder meedeed. 

E:   a.waninge@pkn-roden.nl 

T:  050-5012787 

Kosten: geen. 

Ilse van Huffelen en Ada Waninge 

 

mailto:a.waninge@pkn-roden.nl
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CANTORIJ RODEN 

De cantorij zingt regelmatig in onze zondagse kerkdiensten. Ook 
verzorgen we elk jaar de Taizé vesper en zingen we met Kerst, Pasen 
(een paascyclus) en met Pinksteren. Wij doen dat met veel plezier.  
Elke repetitie beginnen we met stemvorming en daarna repeteren we 
de liederen voor de volgende dienst waar we aan meewerken.  
We zingen veel uit het liedboek maar zingen ook andere liederen. 
Zo hebben we ook de vesperliturgie 'Tussen licht en donker' op ons 
repertoire staan. Onze dirigent en cantor is Karel Stegeman. 
Hij dirigeert ons erg plezierig en vakkundig maar richt ook onze 
aandacht op de tekst: 'wat zingen we nu eigenlijk'? Dat maakt dat ik 
mijn geloof intensiever beleef en maakt de cantorij voor mij extra 
waardevol.  
Zing je ook graag? Sluit je dan bij ons aan. We kunnen in alle 
stemgroepen versterking gebruiken. Je bent van harte welkom. 
 

   
 
Tijd:        elke dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur, met een pauze  
Plaats:   Op de Helte 
E: vzcantorij@pkn-roden.nl  
Contact:  Wieger Vonk  
T:   050-5010412 

mailto:vzcantorij@pkn-roden.nl
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KOFFIETIJD OP WOENSDAGMORGEN 

 

 
 

 
 

IEDEREEN IS WELKOM 
ELKAAR ONTMOETEN, ELKAAR SPREKEN 

ONDER HET GENOT VAN EEN KOP KOFFIE OF THEE 
 

 
 
Inmiddels een bekend fenomeen in Op de Helte; samen koffiedrinken 
om half tien op woensdagmorgen.  
Even eruit, even andere gezichten zien, even een praatje of een fijn 
gesprek, vrijwilligers die helpen koffie schenken en verschillende 
mensen die aanschuiven.  
 

Tijd:        elke woensdagmorgen vanaf 09.30  - 11.00 uur 
Plaats:     Op de Helte 
Contact:   koffietijd@pkn-roden.nl of Ilse van Huffelen  
T:   050-5017538 
 

mailto:koffietijd@pkn-roden.nl
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BREVIERGEBED OP WOENSDAGOCHTEND 
 

Elke ochtend om 8.00 uur ben ik in de Jakobskerk voor een 
breviergebed. Al bijna vier jaar. Ik bid dan in verbondenheid met 
kloosterlingen en geestelijken wereldwijd. Zij hebben allen de 
beschikking over het Brevier, een gebedenboek dat de 150 psalmen over 
de week verdeelt en gebeden verstrekt voor het hele jaar.  
Op woensdagochtend begin ik om 8.30 uur te bidden.  
Ook in de Jakobskerk van Roderwolde. Je bent van harte uitgenodigd om 
die ochtend mee te bidden. Drie psalmen, een bijbeltekst, de lofzang 
van Zacharias, dank- en voorbeden. De opzet is heel eenvoudig en geeft 
ruimte aan een eigen gebed. Je bent welkom om aan te sluiten bij het 
breviergebed. Elke woensdagochtend om 8.30 uur in de Jakobskerk te 
Roderwolde. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Datum:      elke woensdagochtend 
Plaats:        Jacobskerk Roderwolde 
Tijd:  8.30 uur 
Opgave: geen opgave nodig 
E:  svandijk@pkn-roden.nl  
T:                 06-39591901 

  

mailto:svandijk@pkn-roden.nl
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OVERZICHT ACTIVITEITEN                                            
jeugd en midden-generatie 

IkZieJou-weekenden met op vrijdag tieneractiviteit om 20 uur,              
op zaterdag kinderactiviteit om 15.30 uur en op zondag een viering voor 
jong en oud om 10 uur: 

• 29 sept. t/m 1 okt.: startweekend 

• 17 t/m 19 nov. 

• 24 dec.: 19 uur, kinderkerstspel 

• 2 t/m 4 feb. 2024 

• 22 t/m 24 mrt.: Palmpasen 

• 29-30 juni: kampeerweekend 
 

Kome-wat-komt: vanaf 19.30 welkom in Op de Helte op de volgende 
donderdagen: 12 okt., 25 jan., 18 april. Zie ook blz. 12 

Eat-and-meet voor jongvolwassenen tot ongeveer 30 jaar. Iedere 
tweede zondag van de maand om 18 uur. 

Kids Night Out: voor kinderen tussen 6 en 10 jaar oud, start 19.30 uur: 
14 okt., 27 jan., 20 april. 

Krabbelviering: omdat kleine kinderen groot worden gaat de 
krabbelviering ook groeien. Vanaf komend seizoen heet het Superhelden 
op de Zondagmiddag. Van 16.30 tot uiterlijk18.30 samen ontdekken, 
vieren en eten. Verderop in het boekje vind je meer informatie. Data: 15 
oktober, 17 december, 3 maart, 26 mei, 7 juli. Zie blz. 15 

Kloosterweekend voor jongeren: we gaan naar Nieuw Sion in 
Diepenveen. Voor jongeren tussen 16 en 21 jaar, 3 t/m 5 november. 

Kloosterweekend voor midden generatie: 10 t/m 12 mei, locatie volgt.  
Meer informatie: Tineke Braspenning, opbouwwerker, 06-19041760 of 
tbraspenning@pkn-roden.nl 

 

mailto:tbraspenning@pkn-roden.nl
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BIJBELKRING 
 

We lezen rustig verder in Genesis. Die lange zoektocht naar de mens. 
Het is indrukwekkend hoe alle bewegingen van ons leven een plek 
vinden in dit bijbelboek. De bewustwording dat we er zijn, met alle 
vreugde, verantwoordelijkheden en verdriet van dien.                              
De angst dat een ander je plek zal innemen. Het doen van kwaad en het 
daar uit kunnen breken. Centraal is telkens die stem die roept.           
Waar ben je? En Waar ga je heen? Ik zal je een land wijzen. 

We zijn bij Jakob aangekomen. Zal hij mens zijn naar Gods beeld? 

Je bent van harte welkom. Om een keertje mee te doen. Om alle keren 
mee te doen. Of om zo af en toe mee te doen. 

   
 
  
   
  
 
  
  
  
  
 
 

Data:          donderdagen 28 sept., 19 okt., 2 en 23 nov., 14 dec., 11 
jan., 1 en 22 febr., 14 maart, 4 en 25 april, 16 mei, 6 juni 

Plaats:  Op de Helte 
Tijd:          19.30 - 21.00 uur 
Opgave: ds. Sybrand van Dijk 
E:  svandijk@pkn-roden.nl  
T:               06-39591901 
 
 

 

 

mailto:svandijk@pkn-roden.nl
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STILTE 
 

Voor zover mogelijk is elke vrijdag de Catharinakerk toegankelijk van 
11.00 tot 12.00 uur. Voor een moment stilte en om in alle rust een 
kaars aan te steken voor iemand die je dierbaar is.     
 
Zondag 29 oktober 2023 is de Landelijke Dag van de Stilte; in de 
morgenviering in de Catharinakerk zal extra aandacht zijn voor stilte. 
’s Middags is de Catharinakerk open van 14.00 tot 16.00 uur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Data:  elke vrijdag 11.00 tot 12.00 uur 
Plaats:  Catharinakerk 
Details:  zie Kerknieuws en de website www.pkn-roden.nl 
Info:  Tineke de Groot 
E:  stilteplek@pkn-roden.nl 

 

 

 

http://www.pkn-roden.nl/
mailto:stilteplek@pkn-roden.nl
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KOME WAT KOMT 

Drie avonden waarop je andere mensen kunt ontmoeten voor zomaar 
een gesprek, een spelletje of er gewoon zijn; alles is goed. Het mag 
natuurlijk wel ergens over gaan maar het gaat er vooral om dat we 
elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee en 
een borrel na, zonder dat er een specifiek onderwerp op de agenda 
staat. Er is geen leeftijdsgrens. Dus kome wat komt en we hopen dat jij, 
dat u ook komt! Wees van harte welkom. 

Data:  donderdag 12 oktober, 25 januari en 18 april 2024 
Plaats:  Op de Helte, Touwslager 125 
Tijd:   19.30 tot 22.00 uur 
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WORKSHOP BOETSEREN 
verwonderen door de natuur 

 
Ben je een denker en kom je niet uit je hoofd? Of houd je van kleien, 
maar doe je dit niet vaak meer? Kom bij deze workshop boetseren!  
Met de schepping als inspiratie maak je een werkstuk of een kleitablet 
Ervaring is niet nodig. Deze workshop is speciaal voor jong en oud,  
dus kom samen:) 

 

 
Datum:  14 oktober 2023 
Plaats:   De Deel 
Tijd:    14.00 -17.00 uur 
Begeleiding:  Judith Oosterhuis 
Kosten:    € 10,- per persoon 
Inclusief:  materialen en koffie/thee/ranja met wat lekkers  
Tip:   trek oude kleren aan! 
Opgave:  workshops@pkn-roden.nl met vermelding van 

naam, email en telefoonnummer 
 

mailto:workshops@pkn-roden.nl
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OMGAAN MET VERLIESERVARINGEN 
lotgenotenbijeenkomsten over rouwen én leven 

 
Voel jij je door ziekte en/of verlies van 
zinvolle arbeid (van jezelf of een naaste) 
zozeer beperkt dat je vreugde uit je leven 
is verdwenen? Ben je een tijd(je) geleden 
je partner verloren of een belangrijke 
naaste en blijven bepaalde gevoelens je 
maar plagen?  
De pastores van de PKN Roden-Roderwolde willen dit seizoen 
lotgenotenbijeenkomsten organiseren die zich in het bovenstaande 
herkennen en die denken: ‘Het moet toch anders, ik wil of moet door, 
maar hoe?’ Het is voor veel mensen troostend herkenning te vinden en 
helpend hier ervaringen met elkaar over uit te wisselen.  
 
Voor wie:  

• Voor mensen in iedere leeftijdsgroep, gelovig of ongelovig.  

• Na de aanmelding en een voorgesprek delen we je in bij een 
groepje. 

Hoe:  

• We streven naar een groep van max. zes personen. 

• We gebruiken, naast praten en luisteren, ook werkvormen. 

• De groep wordt geleid door opbouwwerker Tineke Braspenning of 
pastor Geertje van der Meer.  

• Het is mogelijk dat een groep zelfstandig doorgaat.  
Data en tijden: 

• Vanaf eind oktober om de drie weken, in eerste instantie drie keer.  

• In overleg met de mensen, die zich hebben aangemeld, stellen we 
een dag vast.  

• Het is mogelijk om overdag bij elkaar te komen. 
Inlichtingen en opgave vóór 15 oktober: 
Geertje van der Meer: gvandermeer@pkn-roden.nl of 06-42623575 

mailto:gvandermeer@pkn-roden.nl
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               ZONDAGMIDDAGVERHALEN 
gezellig, speels, creatief  

 
Samen ontdekken, vieren en eten rondom bekende bijbel-
verhalen met als thema superhelden. Kom met je kind en 
beleef het mee! 
Kinderen 
Kinderen krijgen deze middag de voor hen meest fascinerende verhalen uit de 
(kinder)bijbel aangereikt. Verhalen die zich kunnen meten met de 
sprookjesverhalen: avontuurlijk, wonderlijk en diepgaand. Wat spreekt ze aan, 
waarin zit voor hen de herkenning? Wat leren ze over wat  geloof is? Ze 
ontdekken het al spelend, knutselend en pratend.  
Volwassenen 
Zijn deze verhalen nog interessant voor ouderen of zit er meer in dan ze 
denken wanneer ze deze verhalen nog eens goed tot zich door laten dringen? 
Welke rijkdom komt er mee in hun uitleg van het verhaal, in hun eigen 
verhalen? Daarom nodigen we zowel jong en oud uit om op deze 
zondagmiddagen met verhalen over superhelden bezig te gaan.  
Inhoud 
We gaan er creatief mee aan de slag, bijvoorbeeld door ze uit te spelen of er 
een schilderij over te maken, spelletjes te doen of een kijkdoos te bouwen. Alle 
leeftijden kunnen meedoen. Met mensen die meer houden van praten gaan 
we via groepsgesprek de diepere lagen ontdekken. Daarna delen we onze 
ervaringen met elkaar en met God in een korte speelse viering. 
We sluiten af met een eenvoudige maaltijd. 
Deze activiteit is ideaal voor ontmoeting van oud en jong. Je kunt er 
geloofsverdieping vinden op jouw manier. Deze nieuwe activiteit vervangt de 
oude krabbelviering 
Data:     15 oktober,17 december, 3 maart, 26 mei en 7 juli 
Plaats:     Op de Helte 
Tijd:     van 16.30 tot 18.30 uur 
Begeleiding:  Walter Meijles, Sybrand van Dijk, Tineke Braspenning en  

Geertje van der Meer 
Opgave:  tbraspenning@pkn-roden.nl of 06-19041760 
Graag uiterlijk twee dagen van te voren opgeven in verband met de maaltijd.  
Dieet/allergieën graag doorgeven. Kom gezellig met jullie grootouders erbij!  

mailto:tbraspenning@pkn-roden.nl
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MEDITATIE                                                                  
afdalen in de stilte van je kern 

 
Iedere avond weer is het aangenaam hoe iedereen weer naar huis toe 
gaat, ontspannen, in rust, opgeladen. Mediteren kun je leren.  
Meditatie is je lichaam en geest tot rust brengen. Vanuit die rust kun je 
onverwachte waarheden over jezelf ontdekken.  
Verrassend en verfrissend kan dat zijn.  
Ik maak hiervoor gebruik van gevarieerde werkvormen: lichaamsgericht, 
visualisaties, teksten uit liedboek of Bijbel, muziek. En de stilte en rust 
als basis voor alles.  De werkvormen hiervoor zijn heel gevarieerd en 
eenvoudig te doen. Dit seizoen staan de zaligsprekingen uit de bergrede 
centraal.  
 
Data:  19 okt., 2, 16 en 30 nov., 14 dec. 2023 

11 jan., 1 en 15 febr., 14 maart en 4 april 2024 
Meditatieplek: Op de Helte, zaal 1 
Tijd:     20.00 -21.45 uur   
Begeleider:   Ds. Walter Meijles  
Opgave:  uiterlijk 18 oktober. Later inschuiven is mogelijk.  
E:  wmeijles@pkn-roden.nl  
T:  06-37010413 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:wmeijles@pkn-roden.nl
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GA MEE! DE MUSICAL 
 

Weer een musical in de kerk! In samenwerking met Zingen in de kerk van Kerk 

in Actie biedt de kerkenraad alle vrijwilligers en gemeenteleden deze unieke 

en gezellige avond aan. De bekende verhalenverteller Kees Posthumus en 

accordeonist Juul Beerda presenteren een voorstelling bij het jaarthema van 

de Protestantse Kerk in Nederland: ‘Ga mee!’ Deze musical is op maat en 

geschreven voor onze gemeente. Een tweepersoons musical, waarin bekende 

musicalmuziek is voorzien van nieuwe teksten. Denk: Grease, Lion King, Sound 

of Music, West Side Story. We zingen ook samen. Het verhaal vertelt hoe twee 

mensen die heel verschillend zijn en verschillend geloven, verliefd op elkaar 

worden. Dit dreigt op een fiasco uit te lopen... 

Jullie zijn allemaal uitgenodigd en we rekenen op een volle kerkzaal! 

 

Datum:  vrijdag 27 oktober 

Plaats:  Op de Helte, Touwslager 125 

Tijd:  Zaal open vanaf 19.30 u. Aanvang 20.00 u. 

Details:  Gratis entree, collecte voor Kerk in Actie 

Aanmelden is niet nodig  

Zie ook: www.zingenindekerk.nl/gamee 

http://www.zingenindekerk.nl/gamee
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CAROLS ZINGEN                                                              
met het PKN-Christmas Carol-koor 

 
Het wordt al haast een traditie: met een groep gemeenteleden Engelse 
Christmas Carols zingen op de Weihnachtsmarkt in Roden.  

 
Dit jaar vindt de kerstmarkt 
plaats op zaterdag 9 en 
zondag 10 december en op 
beide dagen zal ons koor 
meewerken. Daarvoor zoeken 
we tenoren, bassen, alten en 
sopranen die in die periode 
het PKN-Christmas Carol-koor 
willen vormen. Hoe we het dit 

jaar precies gaan doen weten we nu nog niet. Ga maar uit van zingen op 
een paar plekken in het dorp en tijdens een Sing-In in de Catharinakerk 
op zondagmiddag 10 december. Als je je opgeeft voor dit koor, gaan we 
ervan uit dat je meedoet met alle repetities en uitvoeringen.  
We zullen ons koor-avontuur afsluiten in een vesper op 17 december 
om 19.00 uur.  
 
We studeren een aantal vierstemmige, Engelstalige Carols in. 
We hebben drie repetitie-avonden:  
Woensdag 8 en 22 november 19.00 – 20.30 uur (zonder pauze) 
Woensdag 6 december 19.00 – 21.00 uur 
Deze laatste repetitieavond zingen we wat langer en nemen we ook tijd 
voor een kop koffie met ‘kerst-lekkers’.  
 
Opgave: bij Ada Waninge  
E:   a.waninge@pkn-roden.nl 
T:  050-5012787 
Kosten: geen 

mailto:a.waninge@pkn-roden.nl
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DANKDAG                                                                         
geef ons heden ons dagelijks brood 

Op woensdag 15 november samen eten en de film Our Daily Bread 
kijken. 

We zijn dankbaar dat er iedere 
dag weer eten op tafel kan 
komen, maar weten we wel waar 
ons eten vandaan komt? Wie 
werkt er aan ons eten? Wat kost 
ons voedsel, voor ons en voor een 
ander?                                             
Na de film praten we samen na.  

Datum: woensdag 15                                                                                      
november 

Plaats: Op de Helte 

Tijd: 18.00-21.30 uur 

Opgave: Tineke Braspenning 

Graag voor maandag 12 
november i.v.m. de maaltijd 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
E: tbraspenning@pkn-roden.nl   

T: 06-19041760 

 

 

Dit is een activiteit van de Groene Kerk 

mailto:tbraspenning@pkn-roden.nl
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RUNNING DINNER                                                            
een wereld van verschil 

Door Corona hebben we een aantal jaren geen running dinner 
georganiseerd, maar gelukkig ligt dat achter ons en pakken we deze 
mooie traditie weer op.  

Op 19 november gaan wij weer op 
stap langs de verschillende kerken, 
ontmoeten elkaar aan verschillende 
tafels en laten ons inspireren. 

 

Het programma ziet er als volgt uit:   

➢ 17.00 uur, voorgerecht in de Doopsgezinde Kerk, Padkamp 2B 
➢ Aansluitend, hoofdgerecht in Op de Helte, Touwslager 125 
➢ Aansluitend, nagerecht, Triniteitskerk, Nieuweweg 11   

Plaats: Doopsgezinde kerk, Op de Helte en Triniteitskerk                 
Tijd: 17.00 uur 
Opgave vanaf 1 oktober tot 12 november bij 

clarapenninga@pkn-roden.nl                                           of 
via formulieren in de kerk 

Kosten: vrijwillige bijdrage. 

Er kunnen maximaal 60 mensen mee-eten. Indien meer mensen zich 
aanmelden, dan houden we ons aan de volgorde van aanmelding.  

Ga met ons mee op deze culinaire reis: Yvonne Vos, Clara Penninga, 
Tineke Hoornstra. 

mailto:clarapenninga@pkn-roden.nl
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HET ENNEAGRAM                                                                     

een weg naar zelfkennis 

Het enneagram is een model om mensen te typeren en handvatten te 
geven hoe met jezelf of anderen om te gaan. Het ene type is niet beter 
dan het andere. Het woord verwijst naar het model: ennea betekent 
‘negen’ in het grieks en gramma is een getekende afbeelding.  
In de reguliere psychologie wordt het model weinig gebruikt, wel veel in 
de praktijk van therapie, coaching en zelfhulp. Je hoeft geen opleiding 
gedaan te hebben om ermee te kunnen werken. Elk van de negen 
persoonlijkheidstypen van het enneagram is opgebouwd rondom een 
centrale passie van iemand.  
Deze drijfveer bepaalt het gedrag en manier van denken en doen. Aan 
de hand van vragen bepalen we de eerste avond welk type jezelf bent.  
Daarin heb je een dominante factor en ondersteunende typen. 
Door in gesprek te zijn controleer je zelf of de typering klopt.  
We spiegelen deze types aan 
personages uit de Bijbel.  We 
vertalen deze types naar hoe je 
in je geloof staat en wat je daarin 
nodig hebt. We oefenen met 
leuke en eenvoudige gespreks-
opdrachten. De basiscursus 
bestaat uit twee avonden voor 
wie zichzelf beter wil leren kennen en de ander beter begrijpen! Wie 
verdieping wil, kan daarna 2 vervolgavonden doen in 2024. 

 

Data:                   23 november en 7 december 2023 
Plaats:                Op de Helte 
Tijd:                   19.30 -22.00 uur ( met pauze ) 
Begeleider:      ds. Walter Meijles  
Opgave:             voor 12 november.  
E:                         wmeijles@pkn-roden.nl   
T:                       06-37010413 

mailto:wmeijles@pkn-roden.nl
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VOETTOCHT IN ADVENT 
  
We organiseren de Voettocht in Advent dit jaar op dezelfde manier als 
vorig jaar. Dit betekent: beginnen met koffie en wat lekkers erbij en bij 
terugkomst soep met zelf meegebrachte lunch. 
 
We nodigen een ieder van harte uit om mee te wandelen en met elkaar 
in gesprek te gaan. Tijdens de wandeling (ca. 10 kilometer) zullen we  
af en toe stil staan, letterlijk en figuurlijk bij ons thema van dit jaar 
"Ga Mee". Samen in beweging richting het Kerstfeest. 
 

Datum:  zondag 17 december 
Plaats:   vertrek vanaf Roden (of 

omgeving), wordt later 
bekend gemaakt 

Tijd:   10.00 uur. 
Opgave:  verplicht, vóór 15 december  

bij: Bea van Lingen 
E:  b.vanlingen@pkn-roden.nl 
T:   050-5013810 
Kosten: geen 
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BOEKBESPREKING                                                 
Namiddag van het christendom 

 
De Namiddag van het Christendom ligt op tafel. Tomas Halik schreef het. 

De tsjechische priester die ook de auteur is van Geduld met God.          

Hij weet de christelijke traditie tegen het licht van onze tijd zó te 

verwoorden dat je er als nieuw naar kunt luisteren. In De Namiddag van 

het Christendom onderzoekt Halik 

onze tijd. Waar komen al die crises 

vandaan? Buiten de kerk, maar ook 

binnen de kerk. Is het alles een teken 

van verval? Zo voelen we het vaak wel. 

Alles wordt minder. Wie zal de laatste 

deur dicht trekken? Halik kijkt anders. 

Hij ziet weliswaar dat onze tijd voorbij 

gaat, maar dit is geen teken van 

wanhoop. In tegendeel. Het is een 

teken van hoop: er zal een nieuwe tijd 

aanbreken. Eén waarin de mensen 

elkaar beter zullen verstaan als elkaars 

verwanten. Ook de crises in de kerk 

wijzen daarop. 

We komen twee keer bij elkaar. Het is verstandig om het boek gelezen te 
hebben. 
 
Datum:        woensdagen 17 en 31 januari 2024 
Plaats:   Op de Helte 
Tijd:          19.30 - 21.00 uur 
Opgave: ds. Sybrand van Dijk 
E:  svandijk@pkn-roden.nl  
T:                    06-39591901 
 

mailto:svandijk@pkn-roden.nl
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THEETIJDGESPREKKEN 
 

Omdat veel ouderen het fijner vinden om overdag iets af te spreken, zal 
deze ‘gespreksgroep’ op een viertal maandagmiddagen, plaatsvinden. 
De insteek is: een goed gesprek bij de thee. Voor mensen die het prettig 
vinden om serieus met elkaar in gesprek te over thema’s die ons allen 
aan het hart gaan. 
De eerste keer zal in het teken staan van kennismaken. De thema’s van 
de andere keren kunnen we in overleg met elkaar vaststellen.  
Het kan een geloofsthema zijn (bijv. wat zou Jezus doen als…) of een 
maatschappelijk thema (bijv.: wat kunnen we leren van vroeger m.b.t. 
duurzaam leven?) of een persoonlijk thema (bijv. ‘Zin in het leven?’).  

 
Data:   maandag 22 januari, kennismaking 
  maandag 25 maart , thema naar keuze 
  maandag 27 mei 2024, thema naar keuze 

maandag 24 juni 2024, bijzondere afsluiting 
Plaats:  Op de Helte 
Tijd:  15.00 uur 
Opgave: pastor Geertje van der Meer voor 1 januari 2024 
E:  gvandermeer@pkn-roden.nl 
T:  06-42623575 
 
Hebt u vervoer nodig gelieve dit aan te geven bij de opgave. 

mailto:gvandermeer@pkn-roden.nl
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DE RODE DRAAD IN JOUW LEVEN ?! 

wie schrijft, die blijft… 
 
En dan heb ik het graag over het verwoorden van gevoelens, want dat is 
wat er toe doet in het leven.  
In deze workshop gaan we voor en met onszelf aan de slag om de rode 
draad van ons leven gestalte te geven. De ups en downs benoemen, 
want die hebben we allemaal.  
 

                                
 
Van daaruit destilleer je een kort verhaal om tot slot met je eigen 
woorden een (soort van) gedicht te schrijven. Niks moet, alles mag, 
maar de bedoeling is dat je jezelf beter leert kennen door te schrijven. 
Uitdagend? Meld je dan aan, er kunnen max 12 personen mee doen. 
Datum:  donderdag 18 januari 2024 
Plaats:   De Deel 
Tijd:    19.30 -21.30 uur 
Begeleiding:  Béa Sportel-Bolt 
Opgave :  Nettie Kramer                                                               
E:                                    n.kramer@pkn-roden.nl  

 

mailto:n.kramer@pkn-roden.nl
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WAT IS EEN HOSPICE? 
een verhaal over hospice Vredeborgh in Leek 

 

 

Het hospice is een bijzondere plek 
waar mensen in de laatste fase van 
hun bestaan afscheid nemen van hun 
leven en hun dierbaren. Een huis 
waarin spanning, verdriet, onbegrip en 
machteloosheid is, maar waar ook 
wordt gelachen, waar tederheid, liefde 

en opbeurende woorden zijn, waar het leven verdicht is tot de kern van 
het bestaan. Hoe en wanneer kom je in een hospice terecht? Wat kun je 
daar aan zorg verwachten en hoe is de organisatie geregeld? 
Wat maakt 'ons hospice' en het werk hierin zo bijzonder? Twee 
vrijwilligers vertellen over palliatieve zorg, palliatieve sedatie en 
euthanasie. 
 
De vrijwilligers zijn al vanaf het begin, zo'n zes jaar geleden, in het 
hospice werkzaam  en hebben het initiatief genomen om een boek te 
publiceren: 'Van hier tot nu toe'. In dit boek, geschreven door Elly van 
Pagée geven verhalen en gedichten een inkijk in de bijzondere wereld 
van het hospice. Tijdens de presentatie zullen we een aantal verhalen 
voorlezen uit het boek. Het boek is die avond ook te koop (€ 20,- ).  
De opbrengst is bestemd voor Hospice Vredeborgh. 
 
  
Datum:            woensdag 24 januari 2024  
Plaats:             Op de Helte 
Tijd:                 19.45 uur 
Opgave            Marieke Pranger 
E:                      m.pranger@pkn-roden.nl 
T:                      0594 516104 
Kosten:           vrije gift.        

mailto:m.pranger@pkn-roden.nl


 

27 

 

ZING MEE                                                                        
koor-scratch Cantate Psalm 2 o.l.v.Karel Stegeman 

Wat bezíélt ze toch?! Van de 8 miljard mensen is er maar een handjevol 
mensen zo machtig of rijk als Elon Musk, Xi Jinping of Vladimir Poetin. 
Maar als je ziet waar ze hun gigantische invloed daadwerkelijk voor 
gebruiken, sta je paf. Karel Stegeman, cantor van de PKN Roden-
Roderwolde, schreef afgelopen jaar een 
nieuwe cantate op Psalm 2 voor koor en 
orgel. Deze psalm stelt die blijkbaar aloude 
vraag: wat bezíélt jullie toch?! In de cantate 
zijn de vier coupletten van Psalm 2 op 
verschillende manieren getoonzet en 
afgewisseld met teksten uit het Magnificat, 
de lofzang van Maria. Zij vertelt over de omwenteling waar Kerst voor 
staat: de machtigen zingen een toontje lager en vertrapten krijgen een 
stem.                                                                      

De opzet van een zogenaamde scratch is eenvoudig: overdag studeren, 
’s avonds uitvoeren. Met andere woorden: onder leiding van de 
componist gaan we in de ochtend en middag aan de studie en ’s avonds 
is er een bijeenkomst waarin we de cantate direct uitvoeren. 

Iedereen is welkom om mee te zingen! Ervaring met koor-zingen is een 
pré, maar zeker niet vereist. De bladmuziek is digitaal beschikbaar of in 
boekvorm af te halen in Op de Helte.                     

Datum: 27 januari 2024                                                                 
Plaats:              Op de Helte, Roden                                                               
Tijd:   repetitie 10:00-16:15uur; uitvoering 20:00-21:00 uur 
Opgave:           Truus de Jong                                                                                                     
E:   t.dejong@pkn-roden.nl   T:  050-5016442                                                                                                                      
Kosten deelname:  € 15,- ; zelf lunch meenemen                                
Collecte na uitvoering:   vrije gift 

 

mailto:t.dejong@pkn-roden.nl
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WERKGROEP ACTIVITEITEN GROENE KERK 

 
De doelstelling van de werkgroep is: te beginnen met de PKN gemeente 
Roden-Roderwolde, een zichtbare en stimulerende rol te spelen in de 
noodzakelijke maatschappelijke transitie naar een duurzame en 
rechtvaardige samenleving. Het accent ligt op bewustwording. 
Als basis voor al onze activiteiten hebben wij gekozen voor de CO2-
voetafdruk. 
 
Concrete acties: 
• Sap-actie in het najaar: appels en peren kunnen ingeleverd worden, 

waarvan sap wordt gemaakt: de opbrengst is voor een goed doel.          

• In het voorjaar: plantjesruilmarkt en voorlichting over groen tuinieren.  

• Kledingruiltas: er circuleert een tas met kleding waaruit men 

kledingstukken kan halen en er andere kleding in terug kan doen.              

• Een leerhuis en twee of meer vieringen over duurzaamheid. 

• Vastenactie in samenwerking met ZWO.                              

• Advisering aan de werkgroep 'Transitie gebouwen'.       

• Voorlichting op het gebied van duurzaamheid. 

Sommige activiteiten staan nader uitgewerkt in dit boekje. 
Via Kerknieuws, de website www.pkn-roden.nl en andere publicaties 
wordt u op de hoogte gebracht van de tijden en plaatsen van alle acties. 
 
 

Wilt u meedoen, meld u dan aan: 
Bert Schutte, voorzitter Werkgroep  
Groene Kerken 
E:  groenekerk@pkn-roden.nl                             

T:  050-5019432 / 06-51508612 

 

 

http://www.pkn-roden.nl/
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‘PREEK VAN DE LEEK’ zondag 14 april met Rob Oudkerk. 

 

 

Datum:  zondag 14 april 2024 
Plaats:  Catharinakerk, Brink Roden 
Tijd: 10.00 uur 

 

Met Geert Pruiksma hopen we een volgend seizoen een 

afspraak te kunnen maken  

Geert Pruiksma is bekend van het programma Binnenste 

Buiten. Daarin presenteert hij onder andere kunst in de 

openbare ruimte. In het dagelijks leven is hij directeur 

van het museumlandgoed Nienoord. Minder bekend is 

zijn inzet voor vluchtelingen. Hij zet zich in voor hun 

toekomst hier in Nederland, maar hij vraagt net zo goed 

aandacht voor de versterking van de 

toekomstperspectieven in de landen van hun herkomst. 

Hoe kunnen we jongeren in arme landen ondersteunen? Hij zal ons deze 

morgen vertellen over zijn passie voor deze mensen. Hoe is deze gegroeid? 

Wat doet hij met de weerstand die vluchtelingen in Nederland ondervinden? 

Wat zou hij ons willen meegeven? 

De ochtend is gevuld met kunst, poëzie en muziek.  En natuurlijk Geerts ‘preek’ 

voor ons. 
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PANNENKOEKENDAG 
. 

  
  
  
  
  
  
  
  
Dinsdag 13 februari mag u de pannen in de kast laten staan en in Op de 
Helte een pannenkoekenmaaltijd komen nuttigen. Al eeuwenlang wordt in 
Engeland, Ierland en Australië op de dinsdag voorafgaand aan Aswoensdag, de 
eerste dag van de christelijke vastenperiode, ‘pannenkoekendag’ gevierd.  
Wij sluiten ook dit jaar aan bij deze oude traditie. De leden van de ZWO gaan, 
samen met een aantal vrijwilligers, deze avond pannenkoeken voor u bakken. 
Wij vragen van u een vrijwillige bijdrage in de pan. De opbrengst komt ten 
goede aan ons project in Moldavië. 
In Ulmu in Moldavie probeert father Petru zijn kerkgemeenschap niet alleen 
geestelijk te ondersteunen, maar ook praktisch.  
Hij vangt jongeren na schooltijd op en geeft ze bijles, schaakles, een maaltijd en 
gezelligheid. Ouderen krijgen 3 keer per week brood uit zijn bakkerij. Ook voor 
hen probeert hij een sociaal netwerk te creëren. De armste gezinnen krijgen zo 
nu en dan wat extra boodschappen of de kinderen worden in de kleren gezet. 
 
Graag tot dinsdag 13 februari om 18.00 in  

“Op de Helte”. 
 
Datum: dinsdag 13 februari 2023 

Plaats:  Op de Helte 
Tijd:  18.00 uur 
Kosten: vrije bijdrage in de pan 
Opgave: vóór donderdag 8 febr.  
Bij:  Dea Smith ( verplicht ) 
E:  dea.smith@pkn-roden.nl  

 

 

mailto:dea.smith@pkn-roden.nl
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GROENE KERK ZONDAG 17 MAART 
Alfred Slomp; workshop, lunch 

 
Dat het niet goed gaat met het milieu, weten we. Of zouden we kunnen 

weten. Het is echter een groot en abstract vraagstuk. Wat kun je doen 

als individu? Nog afgezien van alle verwarrende informatie die je krijgt. 

Alfred Slomp houdt zich al 

tien jaar met deze vragen 

bezig. Naast belangstelling 

voor de theorie (wat is er 

gaande? wat is milieu?), doet 

hij vooral onderzoek naar 

praktische stappen. Sinds 

2014 geeft hij de interactieve 

cursus ‘God in de super-

markt,’ over onze keuzes wanneer we boodschappen doen. En welk 

effect dat heeft. Hij schreef de boeken ‘SuperWaar- je volgende stap in 

duurzaam boodschappen doen,’ ‘Het Groene Normaal’ en in oktober 

verschijnt: ‘Wat je wel kunt doen.’ In dit laatste boek reikt hij vijf 

mogelijkheden aan waarmee je verschil kunt maken voor onze krachtige 

en tegelijk kwetsbare aarde. 

Op 17 maart is Slomp te gast in een interactieve kerkdienst.                    

Na afloop zal hij met ons concreet aan de slag gaan. We sluiten de 

ochtend af met een gezamenlijke groene lunch. 

Datum:  zondag 17 maart                                                                                         

Plaats :  Op de Helte                                                                                                      

Tijd :   10. 00 uur 
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KIJKEN EN BEZINNEN 
 
DE 40-DAGEN TIJD 
tijd van vasten en bezinnen  
tijd voor inkeer 
niet met deze zware woorden 
maar wel met de intentie 
om na te denken 
over wat er toe doet in ons leven 
in deze 40-dagen periode 
aan de hand van het hierbij afgedrukte schilderij  
gaan we zoeken  
naar wat de schilder heeft willen zeggen  
maar wat zegt het ons? 
wat zoeken wij? 
wat vinden wij? 
laten we er een spannende avond van maken 
waarbij we ons over onszelf kunnen en mogen verbazen! 
heb jij het lef om te komen? 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  donderdag 21 maart 
Plaats:   De Deel 
Tijd:   19.30 uur 
Begeleiding:  Béa Sportel-Bolt 
Kosten:  geen 
Opgave:  vóór donderdag 14 maart  
Bij:   Nettie Kramer         E:  n.kramer@pkn-roden.nl  

mailto:n.kramer@pkn-roden.nl
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Workshop Mini(n)atuurmoment 

Zaterdag 13 april 2024 
‘Verwonderen door de natuur II’ 

In het moment zijn en kijken. Met de schepping als inspiratie gaan we 
(buiten) natekenen. Materialen als grafiet-, aquarel- en pastelpotlood, 
stiften en pen kunnen worden gebruikt om te verbeelden wat je ziet. 

Ervaring is niet nodig. 
Deze workshop is speciaal voor jong en oud, dus kom samen:) 
 

 

Datum:  zaterdag 13 april 
Plaats:   De Deel 
Tijd:    14.00 uur - 17.00 uur 
Begeleiding:  Judith Oosterhuis 
Kosten:    € 10,- per persoon 
Inclusief:   materialen en koffie/thee/ranja met wat lekkers   
Tip:    trek oude kleren aan! 
Opgave:    workshops@pkn-roden.nl met vermelding 
(graag vóór 8 april)     van email en telefoonnummer  
   

mailto:workshops@pkn-roden.nl%20met
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LEERHUIS TAAL 
 
Onze samenleving is ondenkbaar zonder gesproken en geschreven taal. 
In onze kerk zijn er bv. de zondagse preken, leerhuizen, vergaderingen, 
pastorale ontmoetingen en ons blad Kerknieuws. 
Taal om de wereld om ons heen te ordenen. Zo geeft Adam - in het 
Genesisverhaal - elk dier een naam. God kijkt belangstellend toe. 
Taal om de wereld binnen ons te verwoorden. Enerzijds bijvoorbeeld 
woorden die liefde uitdrukken, zoals in Hooglied. 
Anderzijds woorden, scheldwoorden, waarmee we vijandschap, haat en 
walging uitdrukken. 
Taal waarmee we anderen 
overtuigen. Taal waarmee we over 
God spreken (theologie). Taal 
waarmee we met God spreken 
(bidden). 
 
In het leerhuis Taal nodigen wij - 
via korte inleidingen - u uit in 
gesprek te gaan over verschillende 
aspecten van taal, onze taal, uw 
taal. 
 
1 e avond: onze naam 
2 e avond: verhalen vertellen 
3e avond: enerzijds de kracht, anderzijds de onmacht van onze taal 
4 e avond: onze geloofstaal 
 
Data:   woensdagen 3, 10 en 17 april 2024 
PIaats:   Op de Helte 
Tijd:  19.30 -21.30 uur 
Begeleiding: ds. Sybrand van Dijk en drs. Cor Keers 
Opgave: svandijk@pkn-roden.nl  
T:  06-39591901 

 

mailto:svandijk@pkn-roden.nl
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BOEKBESPREKING 
Ik en jij  

'Alle werkelijk leven is ontmoeting', is de boodschap van Martin Buber in 
bovengenoemd boek. Buber was een Oostenrijks-Israëlitisch-joodse 

godsdienstfilosoof, hij leefde van 1878 tot 1965. Hij maakte dus twee 
wereldoorlogen mee. Zijn ervaringen, ideeën en gedachten over de 
menselijke verhoudingen zijn desondanks niet somber en negatief,  

maar zij roepen op tot een positieve omgang met elkaar.  

Ik en Jij en de begrippen dialoog en relatie waren van wezenlijk belang 
voor de tijd waarin Buber leefde, en zijn dat nog steeds. Mensen zijn 
voor elkaar geen voorwerpen (Ik en Het) maar leven in relatie met 
elkaar: Ik en Jij.  Er is een andere houding mogelijk, ook in onze 
samenleving, in onze wereld. 

De relatie tot de mens is de eigenlijke gelijkenis 
met de relatie tot God. We kunnen (nauwelijks) 
spreken over Wie en hoe God is. We kunnen 
alleen praten over wat God is in zijn relatie tot 
een mens. Naar deze diepe gedachten willen we 
vooral luisteren, om daarna misschien met elkaar 
in gesprek te komen over hoe belangrijk deze 
ervaringen voor ons zijn in de ingewikkelde en verwarrende tijd waarin 
wij nu leven. U hoeft het boek niet aan te schaffen ; er wordt een 
samenvatting uitgereikt. 

Data:                      donderdag 11 april 
volgende 2 data in overleg  

Plaats :                  Op de Helte 
Tijd:                       19.45 uur 
Inleiders:              Wim Hagenaar en Marieke Pranger 
Opgave:                Marieke Pranger (verplicht) 
E:       m.pranger@pkn-roden.nl 
T:       06-42153683   

mailto:m.pranger@pkn-roden.nl
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DAUWTRAPPEN MET HEMELVAART  
 

We maken er een traditie 
van: dauwtrappen met 
Hemelvaart. Het afgelopen 
jaar was de aftrap in het 
bos rondom Nietap met 
een korte viering bij Gretha 
van der Meulen in de 
achtertuin. 
Het is nog even zoeken 
naar de juiste vorm en het 
weer is daarbij natuurlijk 

bepalend. 
Hoe en waar we het dit jaar gaan doen is nog een verrassing, maar houd 
de beamer, de website en Kerknieuws hiervoor in de gaten rondom 
donderdag 9 mei. 
Jong en oud is van harte 
welkom, neem je eigen 
boterhammen of bolletjes 
mee, wij zorgen voor 
drinken. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  donderdag 9 mei 
Tijd:       08.00 uur 
Plaats:  wordt nader bekend gemaakt: zie Kerknieuws, beamer en 

website www.pkn-roden.nl 
 

http://www.pkn-roden.nl/
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EETCAFE BIJ DE CATHARINA 
 

 

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

 
Sinds 2004 draait het eetcafé met altijd weer blije eters en kokers na 
afloop!   
Data:      6 oktober    

3 november   
8 december   
5 januari 2024    
2 februari    

1  maart    
5 april    

 
Plaats:              Op de Heltel   
Tijd:  17.45 uur met gratis drankje 
Opgave: bij Clara en Hielke Penninga 
  dieetopgave bij aanmelding  
Kosten: € 7,50 p.p. 
E:  eetcafe@pkn-roden.nl 
T:  050-5014487 

 

mailto:eetcafe@pkn-roden.nl
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OECUMENE LEERHUISPROGRAMMA 2023-2024 
 
Film:   Troubled water 
Een Noorse film uit 2008. Het verhaal van een getalenteerde orgelspeler, die 
acht jaar in de gevangenis heeft gezeten voor een kindermoord en een nieuw 
leven wil opbouwen. Dit lukt tot de moeder van de vermoorde jongen hem 
herkent en niet kan accepteren dat hij opnieuw begint.  
Datum:  dinsdag 17 oktober 2023 
Plaats:  kerkelijk centrum Op de Helte  
Tijd:  19.30 uur – 22.00 uur (incl. napraten over de film, kerk open 

om 19.00 uur)  
Opgave: yvonnevos@pkn-roden.nl  
Kosten:  €5 
 
Lezing:   Titus Brandsma 
Lezing over het leven van Titus Brandsma. Wat maakte hem 
zo een bijzonder mens? We lezen en bespreken ook een 
tekst van hem. 
Datum:  woensdag 22 november 2023 
Plaats:  kerk der Triniteit 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Door:  Pastor Agaath Erich, pastor Franciscus 

parochie Assen, Roden en Zuidlaren 
Opgave: yvonnevos@pkn-roden.nl  
Kosten:  €5 
 
Lezing:   Het kerstverhaal in de kunst 
Aan de hand van veel voorstellingen worden de 
details van het kerstverhaal nog eens uit de doeken 
gedaan, van geboorte tot aan de wijzen. 
Datum:  dinsdag 12 december 2023 
Plaats:  kerkelijk centrum Op de Helte 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur    
Door:  Saskia van Lier, godsdienstwetenschapper gespecialiseerd in 

christelijke kunst en architectuur 
Opgave: yvonnevos@pkn-roden.nl  
Kosten:  €5 

mailto:yvonnevos@hetnet.nl
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Lezing:   Mariavespers van Monteverdi 
Ruim vierhonderd jaar geleden schreef Claudio Monteverdi zijn beroemd 
geworden Maria Vespers, een hoogtepunt in de westerse sacrale muziek. 
Datum:  maandag 29 januari 2024 
Plaats:  kerk der Triniteit 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Door:  Derkien Wiedijk 
Opgave: yvonnevos@pkn-roden.nl  
Kosten:  €5 
 
Lezing:   Het christendom vanuit een ander perspectief   
Waarover gaat het echt? Eén van de broeders uit Taizé schreef een interessant 
boekje over het christendom. We gaan hierover in gesprek. 
Datum:  woensdag 13 maart 2024 
Plaats:  kerk der Triniteit 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Door:  Pastor Agaath Erich, pastor Franciscus parochie Assen, Roden 

en Zuidlaren 
Opgave: yvonnevos@pkn-roden.nl  
Kosten:  €5 
 
Kloosterweekend Sint-Adelbertabdij in Egmond Binnen 
In het klooster nemen we deel aan de gebedsvieringen, er is ruimte voor 
persoonlijke bezinning, om te wandelen en elkaar te ontmoeten. 
Datum:  19 t/m 21 april 2024 
Vertrek: vrijdag 19 april rond 12.00 uur vanuit Roden 
Terug:  zondag 21 april rond 17.00 uur in Roden 
Kosten:  ca. €145 inclusief reiskosten per auto (gezamenlijk) 
Informatie over deelname: yvonnevos@pkn-roden.nl 
 
Yvonne Vos namens de leerhuiswerkgroep 
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AGENDA / INHOUDSOPGAVE 
 

Maand Dag Onderwerp Pagina 

  Voorwoord 1 

  Thema: Ga Mee 2 

September 
2023 

29, 30, 
1 okt. 

Startweekend 3-4 

 5 Holy Stitch 5  
5 Cantorij 6  
6 Koffiedrinken in Op de Helte 7  
6 Breviergebed op woensdagochtend 8  

diverse Overzicht Jeugd en middengeneratie 9  
28 Bijbelkring 10  

vrijdag Stiltemoment: elke vrijdag 11-12 uur 
Catharina kerk 

11 

Oktober 6 Eetcafé 37 

 12 Kome wat komt 12  
14 Workshop: Boetseren, verwonderen 

door de natuur 
13 

 
15 Omgaan met verlieservaringen 14  
15 Zondagmiddagverhalen 15  
17 Film: Troubled Water 38  
19 Meditatie 16 

  27 Ga mee, de musical 17 

 29 Dag van de Stilte 11 

November 3-5 Kloosterweekend Nieuw Sion 16-21 jr 9 

 8 PKN Christmas Carols-koor 18  
14 Dankdag; Film: Our Daily Bread 19 

 19 Running dinner 20 

 22 Lezing: Titus Brandsma 38  
23 Enneagram 21 

December 12 Het kerstverhaal in de kunst 38 
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17 Voettocht Advent 22 

 24 Kinderkerstspel 9 

Januari  
 2024 

17 Boekbespreking: De Namiddag van 
het Christendom van Tomas Halik 

23 

 
22 Theetijdgesprekken 24 

 18 De rode draad in jouw leven 25  
24 Hospice Vredeborgh 26 

 27  Scratch Psalm 2  27 

 29 Mariavespers van Monteverdi 39 

  Activiteiten Groene Kerk 28 

Februari 11  Preek van de Leek; Geert Pruiksma 29 

 13 Pannenkoekendag 30 

Maart 13 Het christendom vanuit een ander 
perspectief 

39 

 17 Groene zondag; Alfred Slomp, 
workshop en lunch 

31 

 21 Kijken en bezinnen; de 40 dagen tijd 32 

 23 Workshop: Kijken, verwonderen door 
de natuur 

33 

April 3 Leerhuis Taal 34  
10 Boekbespreking: Ik en Jij van Buber 35  

19-21 Kloosterweekend St. Adelbertabdij 39 

Mei 9 Dauwtrappen met Hemelvaart 36 

 10-12 Kloosterweekend; middengeneratie 9   
Oecumene Leerhuis 38-39   
Agenda / inhoudsopgave 40-41 

  TVT adreslijst 42 

Juni 29-30 Kampeerweekend 9 
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ds. Marieke Pranger (vz)                                                       ` 
Natuurschoonweg  11        9312 PJ   Nietap                                    
telefoon: 0594-516104       email: m.pranger@pkn-roden.nl 
 
Truus de Jong-Theessink (secr.)                                                        
Grasbroek 20           9301 WC Roden                                     
telefoon: 050-5016442       email: t.dejong@pkn-roden.nl 
 
Bea van Lingen-van der Kolk (penningm.)                                       
Achterste Kamp 5         9301 RB Roden                                       
telefoon: 050-5013810      email: b.vanlingen@pkn-roden.nl 
 
Nettie Kramer                                                                                               
Brink 6                        9301 JL Roden                                         
telefoon: 050-5015914       email: n.kramer@pkn-roden.nl 
 
Wilma van der Kolk                                                                           
Zwarteweg 9                          9301 TK Lieveren                                 
telefoon: 050-5010030        email:  wevanderkolk@pkn-roden.nl  
 
Tiny Post- De Jong                                                                                  
Klompenpad 1                        9311 RJ Nieuw Roden                                          
telefoon: 050-5010670         email: t.postdejong@pkn-roden.nl 
 
Tineke Braspenning                                                                                        
Bremstraat 17                        9302 AR Roden                                    
telefoon: 06-19041760         email:  tbraspenning@pkn-roden.nl                                                       
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