
 
 
 
 
 
Groningen, begin van de lente 2024 
 
 
Beste meneer, mevrouw, 
 
 
Met Pinksteren gaan wij een belangrijk verhaal vertellen! 
 
Ons verhaal begint met de Koning van Groningen, die kinderen verbiedt om 
te spelen. 
Niet omdat hij onaardig is. De koning is bezorgd over het klimaat. 
Hij zegt: Alles gaat mis. De lucht is vies, de zee is ziek, de aarde goor, het 
vuur is boos. Het is rampzalig, het is vijf voor twaalf. Of later.  
Daarom mogen de kinderen niet meer spelen.  
 
Wij spelen die kinderen: Mo, Tamar, Zita, Niels en Olga. 
 
We moeten naar school om te leren, om oplossingen te bedenken en 
uitvindingen te doen. Om de aarde te redden. Spelen is voor later, als de 
aarde gered is. 
 
Gelukkig is Ouma er nog. Zij gaat ons helpen. 
Niet om de koning te pesten, maar om de hoop niet te verliezen. 
Dat vinden wij belangrijk 
 
U bent belangrijk, dus wij denken dat u weet wat belangrijk is. 
En wat er op het spel staat. 
 
Komt u ook? 
Wie weet krijgt u ook nieuwe hoop. 
 
Verder wordt het ook gewoon heel leuk. Er is muziek, er doen nog meer 
kinderen mee, Ouma vertelt mooie verhalen, we gaan zingen en dansen. 
 
Onze voorstellingen zijn op 17, 18, 20, 24, 25 en 26 mei bij de Nieuwe Kerk in 
Groningen. 
Wilt u laten weten of u komt? 
Dat kan via www.ophetspel2024.nl. 
  
Na afloop horen we graag wat u ervan vond. 
 
Groetjes van Aliyaah, Siyenna, Miya, Levi, Veerle, Sabrina, Fenna en Yan-Fei,  
 
 
 
P.S. Er is ook een Minister van Droefheid. Die moet u zien, want zo wil je niet 
worden. 


