Leerhuisprogramma seizoen 2024-2025

% Maria Magdalena

% Filmavond

De herinnering aan kamp Westerbork

“Eet geschiedenis, mijn zoon

% 10 miljard mensen duurzaam voeden?

23 oktober 2024

28 november 2024

29 januari 2025

26 februari 2025

9 april 2025



De oecumenische leerhuiswerkgroep organiseert komend seizoen weer een aantal activiteiten.

We vragen u zich van tevoren aan te melden voor een leerhuisactiviteit. Dit kan tot twee dagen voor de
geplande datum per e-mail bij Yvonne Vos. Meer informatie bij de leerhuizen.

10 MILJARD MENSEN VOEDEN EN TOCH DUURZAAM?
Lezing: Alle Bruggink, emeritus hoogleraar en gepensioneerd medewerker van DSM

Van 1960 tot 2020 is ons inkomen meer dan verdubbeld en welvaart is voor veel meer mensen
(miljarden) bereikbaar geworden. Van toepassing op deze toename zijn woorden als: kunstmest,
kunststoffen, synthetisch, bestrijden, strijd tegen de natuur, maar ook de natuur verbeteren en
technologie. Echter, de grenzen en negatieve effecten zijn inmiddels voor iedereen duidelijk en voor
velen is 2020/2021 een keerpunt. De natuur lijkt uitgeput! Kunnen we bij onze omgeving te rade gaan
om nieuwe kennis op te doen? Of hebben we nieuwe technologie voorhanden om het tij te keren?

Er zijn veel positieve antwoorden. Geloven we dat en gaan we dan ook aan de slag om ze toe te
passen? Is de politieke ruk naar rechts een stuiptrekking of een correctie? De ontwikkelingen lijken alle
kanten op te gaan. Kijk naar de discussie over de boeren.

Deze avond willen we met name de mogelijkheden bespreken om de wereld op duurzame wijze te
voeden. We denken dan aan de Groene Revolutie (met name voor Afrika) en aan cellulaire landbouw, dit
is een manier om vertrouwde vlees- en melkproducten op een dier- en planeetvriendelijke manier te
maken. Wat zijn hierbij de kansen voor Nederland?

Datum: woensdag 23 oktober 2024

Locatie: kerkelijk centrum Op de Helte, Touwslager 125, Roden
Tijd: 20.00 — 22.00 uur

Kosten: €5

Opgave: vooraf tot uiterlijk 21 oktober bij Yvonne Vos:

yvonnevos@pkn-roden.nl


mailto:yvonnevos@hetnet.nl

MARIA MAGDALENA: EEN VROUW MEER DAN WIJ DENKEN!

Lezing: dominee Klaas van der Werf, Doopsgezinde Gemeente in Roden

De rol van Maria Magdalena in de bijbel wordt maar zeer summier beschreven. Zij is vooral bekend als
de vrouw die Jezus zalft, met kostbare nardusolie, waarvan de discipelen vonden dat dit maar verspilling
was.

Jezus neemt het echter voor haar op en dit heeft in de volksmond tot de opvatting geleid als zou Jezus
misschien wel een verhouding hebben gehad met deze vrouw. De schrijver Dan Brown heeft deze
opvatting verwerkt in zijn boek ‘De Da Vinci Code’, waar het gaat als zouden er tot op heden
nakomelingen van Jezus en Maria Magdalena zijn, die een genootschap in de wereld vormen.

We zullen ook enkele gnostische teksten lezen uit de 4° eeuw over deze Maria, die een heel andere
invulling geven aan haar betekenis. Kortom; een avond waar Maria Magdalena in al haar facetten
centraal staat.

Datum: donderdag 28 november 2024

Locatie: kerkelijk centrum Op de Helte, Touwslager 125, Roden
Tijd: 20.00 uur —22.00 uur.

Kosten: €5

Opgave: vooraf tot uiterlijk 26 november bij Yvonne Vos:

yvonnevos@pkn-roden.nl

FILM: MAR ADENTRO (DE ZEE VAN BINNEN)

Waargebeurd Spaans drama over de verlamde Ramén Sampedro. Film uit 2004

Ramon Sampedro ligt al dertig jaar vanaf zijn nek verlamd in bed en wordt verzorgd door zijn familie.
Zijn enige connectie met de buitenwereld is zijn slaapkamerraam. Hij kijkt uit over de zee waar hij
vroeger altijd ging zeilen, maar door een duik een vreselijk ongeluk kreeg. Zijn enige doel in zijn leven is
het op een waardige manier te beéindigen. Dan wordt zijn wereld door twee vrouwen op zijn kop gezet:



Julia, een advocate die hem steunt in zijn juridische strijd om euthanasie, en Rosa, die hem ervan
probeert te overtuigen dat het leven altijd de moeite waard blijft. Beide vrouwen zijn onder de indruk
van Ramons persoonlijkheid en beginnen vraagtekens te zetten bij hun eigen principes.

Een bijzondere film, die binnenkomt. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten.

Datum: woensdag 29 januari 2025

Locatie: kerk der Triniteit, Nieuweweg 11, Roden

Tijd: 19.30 — ca. 22.00 uur (incl. napraten over de film). Kerk open vanaf 19.00 uur
Kosten: €5

Opgave: vooraf tot uiterlijk 27 januari bij Yvonne Vos: yvonnevos@pkn-roden.nl

DE HERINNERING AAN KAMP WESTERBORK
Lezing: Bas Kortholt, historicus en hoofd onderzoek van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Sinds de oprichting in 1983 bezochten bijna 4 miljoen mensen het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork en naar schatting miljoenen meer het voormalige kampterrein. Vrijwel elk van deze
bezoekers voorzag kamp Westerbork van een andere interpretatie. Voor velen had het kamp een
andere identiteit. Het is daarmee wat in de wetenschap een 'lieu de mémoire’ wordt genoemd: een
gelaagde en soms betwiste plaats van vele betekenissen. Het zijn deze vele betekenissen die centraal



staan in de lezing . Aan bod komen de verschillende bewoningsgeschiedenissen van Westerbork - van
Vluchtelingenkamp in 1939, Doorgangskamp in 1942 en Interneringskamp in 1945 tot Militair Kamp in
1949, Opvangplek in 1950 en Woonoord in 1951 - maar juist ook de geschiedenis van de herinnering aan
het kamp. Kamp Westerbork als monument en museum, tegelijkertijd concreet en abstract, authentiek
en geénsceneerd. Westerbork als lokaal, nationaal én internationaal erfgoed waar heden en verleden
samen komen. Kamp Westerbork in zijn rol als ‘open zenuw’; een spiegel van het ‘anti-geheugen’ die
ons toont hoe we in de afgelopen 80 jaar met onze herinnering aan de oorlog zijn omgegaan. En
vandaag de dag nog steeds omgaan. Hopelijk kunnen we hier iets van leren.

Datum: woensdag 26 februari 2025

Plaats: kerkelijk centrum Op de Helte, Touwslager 125, Roden

Tijd: 20.00 —22.00 uur

Kosten: €5

Opgave: vooraf tot uiterlijk 24 februari bij Yvonne Vos: yvonnevos@pkn-roden.nl

“EET GESCHIEDENIS, MIJN ZOON....”
Lezing: Bart Elbert, emeritus dominee Protestantse gemeente Beetsterzwaag en voorheen dominee PKN
Roden-Roderwolde

“Eet geschiedenis, mijn zoon....” Dat zei de vader tegen zijn zoon toen hij hem bij het begin van het
Pesachmaal het eerste stuk matses aanreikte. De joodse gemeenschap viert van 13 tot 20 april 2025 het
feest van Pesach. Feest van de lente, van bevrijding en vernieuwing.

Op de avond vooraf wordt de seidermaaltijd gehouden. Een avond vol symboliek en verhalen: de
haggada, matses, bittere kruid, Psalmen, glazen wijn en Exodus, uittocht en waarom is deze avond
anders? Het is niet alleen maar geschiedenis, een verhaal van toen, vooral ook is het een “leermodel”,
een bewustwording rond thema’s van onderdrukking en bevrijding.

Het is een verhaal voor nu!



Vanavond zoeken wij in de bijbelse verhalen naar de achtergronden van dit feest. Daarbij volgen wij ook
stukken uit de haggada, de vertellende liturgie. Wij zullen vast ook de overeenkomsten in onze
vieringen van de eucharistie en het avondmaal herkennen. Immers Jezus vierde ook Pesach met zijn
leerlingen.

Datum: woensdag 9 april 2025

Locatie: kerkelijk centrum Op de Helte, Touwslager 125, Roden
Tijd: 20.00 —22.00 uur

Kosten: €5

Opgave: vooraf tot uiterlijk 7 april bij Yvonne Vos: yvonnevos@pkn-roden.nl



