
Mail van Lies Knoop met vriendelijk verzoek dit te plaatsen op onze website omdat zij en 

haar man deze ervaring graag met ons willen delen: 

(Opm. webmasters: Uit piëteit is de naam van de briefschrijfster en de toegezonden video 

weggelaten) 

 

We waren gister erg getroffen door wat we hoorden en willen dit op deze manier delen. 

De video is gemaakt op 1e kerstdag. Met vriendelijke groet, Lies Knoop 

 

Kerst in de achteruitkijkspiegel 

Kerst 2025 is alweer geschiedenis. 

Eerste kerstdag gezongen met ons koor. En 's middags kerst met de kinderen. 

Gezellig bij de haard buiten, kijken naar de heldere sterrenhemel. En heerlijk samen eten en 

spelletjes doen. Binnen dan. 

Toen kreeg ik tweede kerstdag appjes uit Oekraïne. 

Ze was naar Nederland gevlucht met haar twee schattige kinderen en wilde onze taal leren. 

Intussen had ze een baan gevonden in de horeca. 

Vanwege familieomstandigheden voelde ze zich verplicht om na 1 schoolseizoen weer terug 

te gaan. Ze stuurde me deze berichten: 

 

"We hebben de traditie dat kinderen op de avond voor Kerstmis van huis tot huis gaan om 

hun gastheren en -vrouwen een vrolijk kerstfeest te wensen en kerstliedjes te zingen. En 

tijdens de explosies en luchtaanvallen, zonder licht en elektriciteit, kwamen de kinderen van 

onze buren naar ons appartement om kerstliedjes te zingen. Ik heb gehuild... we zullen 

zeker winnen!!! Het zal zeker eindigen! En Oekraïners en Europa zullen hier een einde aan 

maken. Alleen Europa geeft geld, in de vorm van schulden… en Oekraïners geven hun leven 

en het leven van hun kinderen… Het spijt me, maar geloof me, Oekraïners zijn de Europese 

partners oneindig dankbaar, en nog meer jullie, burgers die zich tegen de oorlog verzetten 

en Oekraïense vluchtelingen steunen."  

 

Het contrast van ons kerstfeest in luxe, licht, warmte en overvloed. Tegenover haar 

duisternis, kou, bommen, voortdurend luchtalarm, en toch zingende kinderen, deed mij 

huiveren. Wat een moed en wat een strijd om het bestaan en redden van het vege lijf....... 

Moge 2026 een hoopvol jaar worden voor mijn ex-leerling, haar kinderen en familie. 

Dat ze mogen leven, ooit weer in vrede. 

Jan Willem Knoop 

 

Link naar de video: https://youtube.com/shorts/8Ri87gspc50 

 

https://youtube.com/shorts/8Ri87gspc50

