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TERUG DE GROND IN 
Wat fris en levend was, valt nu van ons af

De 
gewone 

mensen in 
beeld

7 november met 

Emiel Hakkenes

We hebben met elkaar de wintertijd weer op de klok gezet. Het vallend 
blad van de kaler wordende bomen kleurt de novembermaand. Begin 
november is de tijd dat we gedenken wie overleden zijn. Dat gebeurt 
op allerlei plekken waar je heen kunt, je ziet het online en op tv. Onze 
kerkgebouwen zijn goede plaatsen om even stil te staan bij het leven 
en het einde ervan. Wat in de grond verdwijnt is bodem voor nieuw 
leven, zoals ons innerlijk leven de bodem is voor wat uit ons komt. 

GEDENKEN OVERLEDEN DIERBAREN
Wie met ons wil gedenken wie je zelf verloren hebt, kan op zondag
morgen 3 november de viering bijwonen in Op de Helte, of in de middag 
in de Catharinakerk een kaarsje aansteken van 15.00 – 17.00 uur.

GELOVEN IS EEN WANKEL BEGRIP
Lopen over een touw zonder te vallen. Balanceren heet dat. Geloven is 
balanceren op een dun koord. Bert Slaa uit Peize schreef erover in zijn 
boek. Aan de hand van tien uiteenlopende manieren waarop je kunt 
geloven, kunt u deelnemen aan de gesprekken hierover. Een aanzet 
om het te hebben over wat is veranderd, wat is gebleven, wat voor u 
van waarde is. Data: 31 oktober, 14 en 21 november. De locatie is Op 
de Helte en de avonden zijn van 19.30 – 21.00. uur. Aanmelden kan bij 
nettiekramer@gmail.com of appen via 06-12797669.

GOD VAN DE GEWONE MENSEN
Schrijver en journalist Emiel Hakkenes komt naar Roden om te vertellen 
over de geschiedenis van deze regio. Hoe de Zuiderzee ingepolderd 
werd, Groningen van haar gas afgeholpen, en God te vinden was in 
het Drentse veen en de Groningse klei. Hakkenes vertelt het verhaal 
van de gewone mensen. Een avond met muziek, verhalen en gesprek.
Datum: donderdag 7 november, aanvang 19.30 uur. Locatie: Op de Helte, 
Helterbult 125 te Roden. Opgeven kan bij nettiekramer@gmail.com 
of de app 06-12797669.

Voor alle actuele informatie, zie 
www.pknroden.nl.

Geloven een wankel 
begrip

31 oktober met 
Bert Slaa


