
Protestantse Gemeente
Roden-Roderwolde

HERFST 
Verstilling van binnen en naar buiten

Baat bij 
muziek

De bomen hebben hun vruchten gegeven, bladeren verkleuren, 
avonden worden weer langer. We kunnen naar binnen en gelukkig 
zijn er weer veel activiteiten buiten voor overdag en ‘s avonds. De 
Protestantse kerk Roden-Roderwolde is ook een Groene Kerk en 
deze werkgroep houdt zich bezig met duurzame activiteiten en hoe je 
als kerk je in kunt zetten in je eigen gemeente 

WANDELEN EN WERKEN IN DE NATUUR OP ZATERDAGMORGEN
Op zaterdag 19 oktober willen we van 09.00 uur tot 12.00 uur weer 
met liefhebbers de natuur in. Om meer te zien en te horen over het 
Mensinghebos en ook onze handen uit de mouwen te steken.  We 
verzamelen ons rond 09.00 uur om eerst te wandelen richting de heide 
en daar onder deskundige leiding van de boswachter aan de slag te 
gaan. Dat kan zijn snoeien, boompjes trekken of andere zaken die 
moeten gebeuren om de biodiversiteit te ondersteunen. Alle hulp is 
welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor koffie, thee met wat 
lekkers erbij wordt gezorgd.

BAAT BIJ MUZIEK
Sommige liederen kunnen je raken tot in je ziel, emotioneren, 
geven troost, je knapt ervan op of je moet er altijd bij dansen. Is die 
geraaktheid persoonlijk of komt het door een bepaalde gebeurtenis? 
Is het de kracht van muziek, van de tekst? Heb jij zo’n lied en wil je 
daarover vertellen? Van harte welkom op woensdag 30 oktober. Je 
kunt je aanmelden bij a.waninge@pkn-roden.nl De avond is van 19.30 
uur tot 21.30 uur in Op de Helte, Touwslager 125. Van harte welkom!

MEDITATIE
Voor verstilling kunnen we naar binnen, bij onszelf. De meditatieavonden 
starten weer op woensdagavond 16 okt, 6 en 27 nov. en 18 dec. in 
Op de Helte, van 20.00 uur tot 21.45 uur o.l.v. ds. Walter Meijles, 
wmeijles@pkn-roden.nl.

Meer informatie op www.pkn-roden.nl.
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