
Orde van dienst. 
Voor zondag 12 mei 2024 
Zevende zondag van Pasen, Wezenzondag 

 
 

Soms zegt leegte meer. 
 
(afbeelding Nimbus, Berndnaut Smilde) 
 
Voorganger Sybrand van Dijk 
Organist Erwin Wiersinga 
Ouderling van dienst Wim Vrieling 
Diaken van dienst Bert van Dijk 
Lector Aly Stevens 
Kindernevendienst Judith Dijk 
 
 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 
Erwin bespeelt het orgel 
We worden stil 
 
Kerkenraad komt binnen 
 
Welkom en mededelingen 
 
Allen gaan staan en zingen lied 500: 1, 2, 4 
Uit uw verborgenheid 
 
Groet voorganger en ouderling 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en intrede 
Onze hulp is in de naam van de ENE 
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND 
AMEN 
 
Hoor Heer, hoe ik luide roep, 
WEES MIJ GENADIG EN ANTWOORD MIJ. 
Ik zoek uw aangezicht ENE 
VERBERG UW AANGEZICHT DAN NIET VOOR MIJ 
AMEN 
 
(uit Psalm 27) 
 

Allen gaan zitten 
 
Drempelgebed 
 
Zingen Psalm 27: 1, 2, 4 
 
Kyriëgebed 
 
Glorialied 635: 1, 2, 3, 4, 5, 7 



De Heer is waarlijk opgestaan 
 
Om er in te komen 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de hl. Geest 
 
De kinderen delen het licht en gaan naar hun eigen ruimte 
 
Eerste lezing Exodus 19: 1-11 
Dit is het Woord van God 
WIJ DANKEN GOD 
 
Allen zingen 321: 1, 2, 3, 4 
Niet als een storm, als een vloed 
 
Tweede lezing Johannes 17: 14-26 
Hoor! Het levende Woord voor ons. 
LOF ZIJ AAN CHRISTUS 
AMEN 
 
Allen zingen lied 321: 7 
 
Verkondiging 
 
Erwin speelt 
 
Diaconale mededelingen 
 
Dank- en voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
Collecte 
 
Allen gaan staan en zingen lied 827 
Mensen, wij zijn geroepen om te leven 
 
Zegen 
 
Amen  
Karel Stegeman 
 
Groet ouderling en voorganger 
 
Erwin speelt 
 
 
 

 


